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Masallara inanır mısınız? 


İçimizde bir yerlerde bir çocuğun, büyüyen gözlerle o masalları dinlediği anlarda kendinizi buldunuz mu? Hani, kendi çocuk merakıyla minicik ellerinin arasına yüzünü alır da sadece anlatılana odaklanır ya. İste, siz de bazen, insanlar konuşurken, masal olduğunu bile bile kendinizi akışa bırakırsınız, tüm bedeniniz ve zihniniz o çocuk tarafından ele geçirilmiş gibi hissettiğiniz olur değil mi? 


Ben, kişisel olarak şuna inanırım: Biz bu çocukları içimizde yaşatmadan şuradan şuraya gidemeyiz. Ne yolculuğu, bırakın o büyük gemilere binmeyi, kapıdan dışarı bile çıkamayız korkudan. Öyle güzel bir şeydir ki o çocukluk, kıpırdanmasa belki de gün içinde yapılan o kocaman kocaman planların ağırlığı bizi yatağımıza mıhlar da öyle bırakır. 


Tünelin ucundaki ışıktır o çocukluk. Annemize sarılma özlemimizdir. Bu özlemle, annesinin kucağında, meraklı gözlerle çevreyi tarayan çocuğa kollarımızı uzatırız bir anda. Aklımızda, gönlümüzde ne varsa paylaşırız. Görünce tanırsınız, tıpkı bir çocuk gibi gülümser yüreğini de paylaşan insan. Ne geliyorsa içinden, onu yapar. Kucaklamak mı, durmaz. Konuşmak mı, susmaz. Sonu ne olacaksa olsun, nereye varacaksa varsın. En nihayetinde tünelin ucundaki ışık çok da yabancı değil! 


Kadim; gezginler söyle söyler: Uzakdoğu yolculuklarına, fiziksel olarak çıkar, zihinsel olarak dönem Mr sanız öl parlar, o. yolculuğun büyüsü hemen bulunduğunuz i rar. Oyle g kucaklaşma olur ki anlarsınız, siz Uzakdoğu'ya 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7.4 YENİ TOURNEO CUSTOM 


YENİ KONFOR ALANINIZ. 


Standart katlanabilir elektrikli aynaları ve konferans koltuklarıyla Yeni Ford Tourneo Custom senin için tasarlandı. 


ford.com.tr 


(©) G) (5) /FordTurkiye 


GPKıç Go Further 


İlanda gösterilen araç görseli ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir. Detaylı bilgi Ford yetkili satıcılarında. 
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30 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
Küçük Fan 
Ayakkabı Organizatörü 
Yapışkan Notlar 
Ziploc Çantaları 
Pasaportunuzun Kopyası 
Aloe Jel 


32 NEREYE GİDELİM? 
Maldivler 
Penang 
Goa 
Hong Kong 
Kagoshima 
Osaka 
Busan 
Koh Samui 
Sihanoukville 
Malacca 
Bombay 


56 ŞEHİR REHBERİ 
Hong Kong 


64 GURME 
Uzak Doğu Mutfağı 


68 FESTİVALLER 
Dragon Boat Festivali 
Loi Krathong - Yi Peng 
Makha Bucha 
Maymun Festivali 
Tayland Phi Ta Khon Festivali 
Songkran Tayland 
Tin Hau Festivali 
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Nevra SEREZLİ 


78 SEYYAHIMIZ "PEKCAN TÜRKEŞ" 
Phuket 


84 KONUK YAZAR 
Iklim HOŞ - Tayland 


90 RÖPORTAJ 
Billur KALKAVAN 
Buğra BAHADIRLI 


96 GEMİDE YAŞAM 
Brantley Gilbert Cruise 


100 TERAPİ & SAĞLIK 
Uzak Doğu ve Ayurveda - Müge MURAT 


104 TECNOCRUISE 
Iconcierge 


106 NEHİR GEMİSİ 
Main Nehri 


116 ASTROLOJİ 
Egemen TORELI Burç Yorumları 


118 AYIN ÖNERİLERİ 
Aylık Kitap Onerileri - Gülşah YILMAZ 


120 DESTİNASYON ÖNERİLERİ ğ 
Avustralya Yeni Zelanda Cruise Turu Onerileri 


Afili Bonus'un 


ayrıcalıklı dünyasına hoş geldiniz! 


Hafta sonu tiyatro ve sinema biletlerine 


9030 indirim 


s8 


İstanbul Atatürk ve 
Ankara Esenboğa Havalimanlarında 


ücretsiz lounge 


Ü SBERBANK 


— 


DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. 


Türkiye'nin her yerinde pazar kahvaltılarında 


9630 indirim 


” İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya havalimanlarında otopark ve vale ödemelerinde 


9050 indirim 


DenizBank 


f-Y/DenizBank | www.afilideniz.com | 0212 340 21 21 


Pazar kahvaltısı kampanya indirimi 09:00 - 13:00 saatleri arasında yapılan harcamalar için geçerlidir. Haftalık indirim en fazla 50 TL, aylık indirim en fazla 200 TL'dir. Havalimanı otopark ve/veya vale indirimi kampanyasında aylık indirim en fazla 200 TL'dir. Hafta sonu indirimli tiyatro - sinema bileti kampanyasında tek seferde en fazla 40 TL, aylık en fazla 
200 TL indirim kazanılmaktadır. İndirim, gişeden alınan biletler için geçerlidir. Ücretsiz lounge hizmeti Atatürk Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı dış hatlarında geçerlidir. Ucretsiz 
lounge hizmeti, pazar kahvaltısı, havalimanı otopark - vale ve tiyatro - sinema bileti kampanyası indirimlerinden faydalanabilmek için Afili Bonus kartın bir önceki ay en az bir defa 


kullanılmış olması ve en son kesilen ekstre tutarının 3.000 TL veya üzeri olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.afilideniz.com'u ziyaret edebilirsiniz. 


ICONCIERGE 


Evinizde ne kadar rahatsanız, cruise yolculuklarında da o kadar rahat olmanız içn ne gerekiyorsa detaylarına kadar düşünüp gerçekleştiren mürettebat ve... 
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NEVRA SEREZLİ RÖPORTAJI 


Tiyatro'ya adanmış bir ömür, kültür ve sanata vakfedilmiş bir yaşam. Tiyatro sanatının usta ismi türk tiyatrosu'nun gerçek primadonnalarından büyük... 


MAN NERRİ 

527 kilometrelik bir rüyd görmek ister 
misiniz? Main Nehri'ni anlatmak için sadece bu soruyu bile sormak yetiyor... 
Nehir gemilerinin en keyifli rotalarından... 


66 70N6Z1 


70 L0l KRATHONG 


PHUKET 


Uzun zamandır hayallerimi süsleyen ve görmeyi çok arzuladığım Phuket'e Bangkok aktarmalı uçakla ulaştım. Phuket Adası daha ilk görüşte beni büyüledi... Uluslararası Havaalanına sahip olan Tayland'ın dünyaca ünlü Turizm adası Phuket'e dünyanın her yerinden turistler akın etmektedir. Müzelerden tapınaklara, mağazalardan kafe ve restoranlara kadar tüm alternatifleri içinde barındıran Phuket Town, adeta adanın... 


BİLLUR KALKAVAN işe İLİĞİ 
N marsi Ep. 
BUĞRA BAHADIRLI almalı 5 


90 


İstanbul cemiyet hayatının ve gerçek creme de la creme anlayışının en önemli temsilcilerinden, herkes gibi olmayan fark atmayan, fark yaratan bir isim Billur Kalkavan. Girişimci ruhunun sezgileriyle, yola çıkmış, hem sportmen, hem başarılı... 
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TAYLAND 


84 


Altın rengi kumsallar... o Maviyle yeşilin o muhteşem bir şekilde buluştuğu sahiller... Çeşit çeşit tropikal meyveler... Bütün dünyanın huzur bulmak için ziyarete geldiği devasa Budist tapınakları... Ruhlar kadar bedenlere de huzur veren dünyaca ünlü Tay masajın... 
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Yunan Adaları'nda eşsiz bir tatil 
Celestyal Cruises'da 
Her şey DAHİL 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www.celestyalcruises.com.tr 


Türkiye Genel Satış Acentası 49 


Karavan Sruises yıl 


“Karavan A.Ş. Markasıdır” 


Erken rezervasyon indirim oranı ürüne ve döneme göre değişkenlik göstermekte olup, liman vergileri söz konusu indirimlerin dışındadir. İlanda belirtilen le kategorisine göre verilmiştir. Vizesiz Yunan Adaları programlarımızda geçerli Shengen Vizesi ve yeşil pasaportu olmayan misafirlerimizden vizesiz işlem bedeli o 


Celestyal Cruises 


1k Gİ 


VİZESİZ 


Celestyal Olympia ile 
ICONIC AEGEAN 


3 GECE 
5 LİMAN 


Her Cumartesi 
Kuşadası hareket 


Yele 


6 LiMAN 


Her Salı 
Kuşadası hareket 


Kuşadası 

Patmos 

Rodos (4 Gecede) 
Girit (Heraklion) 
Santorini 

Atina (Pire ) 
Mikonos 
Kuşadası 


249 €'dan 


başlayan fiyatlarla 


299 cin 


başlayan fiyatlarla 


Celestyal Crystal ile 
IDYLLIC AEGEAN 


Kuşadası 

Atina (Pire) 
Mikonos 

Milos 

Santorini 

Girit (Heraklion) 
Kuşadası 


1 Gece Konaklama 

1 Tam Gün MİKONOS 
1 Gece Konaklama 

2 Tam Gün SANTORİNİ 


7 GECE 
5 LİMAN 


Her Pazar 
Kuşadası hareket 


579 €'dan 


başlayan fiyatlarla 
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Celestyal Cruises S 


Sea more, 


Tanıtım Advertising 


Dünya çapında kruvaziyer yolcuları tarafından 4 ödüle değer görülerek 'en mutlu gemi" olarak tescil edilen Celestyal Cruises iftiharla sunar: Celestyal Cruises ile 7 gecelik ldyllic Aegean Turları, tartışmasız Yunan Adaları'nı keşfetmenin en kolay en konforlu ve en ucuz yolu... 
Nedenine gelince... Birincisi bu turlarda vize derdiniz yok, zamandan ve vize işlemlerinden tasarruf ederek yurtdışını gezebiliyorsunuz. Yunan Adaları'na uçakla veya feribotla münferit gidişlere kıyasla çok daha hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi, konforlu yolu diyoruz, çünkü Celestyal Cruises gemilerinde uluslararası cruise standartlarında büyük otellerde yaşayabileceğiniz her türlü lüksü bulmak mümkün. 
"Nerede konaklasak acaba, hangi otel daha uygun" derdiniz de yok. 
Gemide sizi bekleyen konforlu bir kabininiz var. Masmavi ufuklara yelken açarak, içinize huzur depolarken, her gün yeni bir limanda güneşi doğurmaktan daha eşsiz ve ayrıcalıklı ne olabilir? Ekleyelim: sadece bir kez bavul açarak, az zamanda çok yer gezebilmenin başka bir yolu da yok. Celestyal Cruises gerçek cruise tecrübesini uzak ülkelere gitmeden, yakın sularımızda Ege sularında yaşatıyor. 


7 gece 8 günlük Idyllic Aegean Vizesiz Yunan Adaları & Atina Turları 
size gerçek cruise deneyimini sunuyor. Celestyal filosunun en güzel gemilerinden biri olan Celestyal Crystal, yolcularını her pazar günü Kuşadası'ndan alıyor. 14 Ekim'e kadar sürecek olan turların rotasında Atina, Mikonos, Milos, Santorini ve Girit var. 


Gün ışıyana kadar dans; animasyon, gece şovları Celestyal Crystal ile 7 gecelik bu cruise turunda misafirler, Santorini ve Mikonos gibi yıldız adaları doyasıya yaşıyor. Gemi 1 tam gün boyunca Mikonos'ta, 2 tam gün boyunca da Santorini'de demirliyor. 
Uluslararası standartta dizayn edilmiş güvenli ve konforlu kabinleri ile Celestyal Cruises gemilerinde Türk mürettebat da mevcut. Kabin seçeneklerine göre 579 Euro'dan başlayan fiyatlarla vizesiz ve her şey dahil 7 gece 8 günlük turlarda casino, SPA ve free shop dışında hiçbir şeye ekstra ücret ödemiyorsunuz. Dünya mutfaklarından sunulan zengin açık büfe ve ala carte yemekler, her yaşa hitap eden çeşitli hobi dersleri, animasyonlar, turnuvalar ve gece şovları da bu fiyata dahil, 2 kara turu da hediye. 


Zamanda ve bütçede esneklik arayanlara 

Iconic Agean turları 

Zamanı kısıtlı olanlar için ise Iconic Aegean Turları düzenleniyor. 3 ve 
4 gece alternatifli turlarda Yunan Adaları'nın yıldızları Atina, Mikonos, 
Patmos, Girit, Santorini ve Rodos'u tek seferde görmek mümkün. 
Her salı ve cumartesi Kuşadası'ndan kalkan Celestyal Olympia 4 
günlük turda 5 limana, 5 günlük turda ise 6 limana uğrayarak turu tamamlıyor. Iconic Aegean Turları'nda 249 Euro'dan başlayan her şey dâhil fiyatlara 1 kara turu da hediye. 
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Her sey dâhil vizesiz Yunan Adaları Gemi Turları 3/4/7 gece alternatifi ile 249€'dan başlayan fiyatlarla Jolly'de! 
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CRUİSE & TRAVEL HABER 


CRUİSE TEMALI 
CHANEL DEFİLESİ 


Chanel defilelerinde inanılmaz temalar var 


Lagerfeld'in bu yılki teması tamamen deniz ve cruise'ları içeriyor. 
Chanel, yine şaşırtıcı bir şekilde düşünmesi bile güç bir dekor seçmiş. Geçtiğimiz sene yaratıcı yönetmen Karl Lagerfeld, Grand Palais'i, AW18 koleksiyonu için bir ormana dönüştürmüştü. Bu yıl da kimsenin aklına gelmeyecek bir çılgınlığa imza attı: Kurucu Coco Chanel'in yazlık evi olan La Pausa'da, deniz imajı veren dalgalanan kumaşların üzerinde güvertesiyle, çanıyla, kocaman bir cruise, getirilip evin bahçesine kuruldu. İzleyenleri oldukça etkileyen güçlü 88 parçadan oluşan koleksiyon, tamamen 


MUTLU SONA DOĞRU 
HAKLI İLERLEYİŞ 


Dünyanın en büyük cruise şirketleri, rotalarını Türkiye'ye çevirdi. 


Türkiye'yi rotalarından çıkaran ve 2018'de gelmeyeceklerini açıklayan dünyanın en büyük cruise şirketleri, rotalarını tekrar Türkiye'ye çevirdi. Royal Caribbean şirketinin en 
lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, 15 
Mayıs'ta çoğunluğunu İngiliz ve ABD'lilerin oluşturduğu gemisiyle Kuşadası Limanı'na yanaştı. Geçtiğimiz yıllarda 
Türkiye'ye cruise ile gelen turist sayısı ise 2 milyondan, 306 
bine kadar gerilemişti. Ancak belirlenen doğru politikalar, huzurlu ülke ortamı sayesinde bu önyargılar kırıldı. Bu yıl Türkiye'ye gelmesi beklenen cruise turisti sayısının 400 bini aşması hedeflenirken, asıl toparlanmanın 2019 ve 2020'de yaşanacağı belirtiliyor. 
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cruise teması üzerine olunca, kıyafetlerde de mavi ve tonları ön plandaydı. Çizgili pantolonlu CC işlemeli ince kazaklardan, vinil ceket ve pantolonlara, parlak, çatışan renklerden ve deri ve kottan oluşan kombinasyonlar ile, Coco rüzgârı bu kez cruise temasından esti. 


Defilenin sonunda, tüm misafirler cruise güvertesindeki özel partiye davet edilerek muhteşem koleksiyonu konuşma fırsatını yakaladılar. 


o LENAERDİL 
DUNYA RUZGAR ŞAMPİYONASINDA 
EE ii EA 


PWA Dünya Rüzgâr Şampiyonası'nda 2lik madalyası 
Lena Erdil'in 


Rüzgâr Sörfü Milli Sporcumuz Lena Erdil, 10-15 Mayıs 2018 
tarihleri arasında, Japonya'nın Yokosuka kentindeki 2018 
PWA Dünya Rüzgâr Şampiyonası'nda slalom dalında katıldığı yarışta 2. oldu. Erdil, 19-24 Mayıs tarihlerinde Kore'nin Ulsan kentinde gerçekleşecek olan yarışa katılacak. 2016'da IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017'de Türkiye Şampiyonluğu'nu tekrarlayan Erdil, kazandığı başarılar ile rüzgâr sörfü branşında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor. 


Sporcumuz Lena Erdil'i, Cruise&Travel Dergisi olarak tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. 


BIG BOYZ FESTİVAL 
BÜYÜKLERE OYUNCAKLAR 


Big Boyz Festival 
8 bin kişiyi ağırladı 


Türkiye'nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival'in 2'si 
5 — 6 Mayıs tarihlerinde Kemer Country'de düzenlendi. 8 bin 
kişinin katıldığı festivalin konsepti, “Büyüklere oyuncaklar” oldu. 
Katılımcılar, 15 bin metrekarelik alanda, gün boyunca araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sundu. 


Aksiyon ve eğlence dolu festivalin ilk gününde, dünyanın en iyi D'lerinden biri olarak gösterilen DJ Burak Yeter olağanüstü 


3. BARRACUDA 
TOUR-ISTANBUL 


“3. BARRACUDA TOUR-İSTANBUL” 
amatör balıkçıların buluşma yeri oldu 


Beneteau tarafından yıllardır düzenlenen amatör sportif balıkçılık turnuvası Barracuda Tour'un Türkiye elemesi, 
3. defa Tezmarin ve Suzuki Marine işbirliği ile İstanbul-Burgazada parkurunda gerçekleşti. 6 Mayıs Pazar günü Kalamış Marina'da düzenlenen kahvaltı ardından Barracuda ve Antares dıştan takma model teknelerin katılımı ile start verilen yarış, zorlu 3 saatlik etabın ardından Burgazada'da son buldu. Yakala bırak balıkçılığında sportif (canlı) balık avı turnuvası International Barracuda Tour'a dünya çapında 
15 ülkeden 70'ten fazla ekip, 300'ü aşan denizci katılıyor. 
Turnuva aynı zamanda en yeni Barracuda modellerinin performansını test için de mükemmel bir fırsat sunuyor. 


performansıyla hayranlarını coştururken, doğum gününü de izleyicileriyle kutladı. Festivalin ilk gecesinde rock müziğin hit isimlerinden Teoman, verdiği muhteşem konserle festival ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Aksiyon ve eğlence dolu atmosferini 2. gününde de artırarak devam eden Big Boyz Festival, “Move On” parçasıyla dünyaca tanınan Deeperise ve yine rock müziğin sevilen isimlerinden Fatma Turgut'un konserleri ile misafirlerini dansa da müziğe de eğlenceye de doyurdu! 


KALAMIŞ MARİNA'DA 
BAHARIN GELİŞİ BAŞKA! 


GE 


TA 


Kosifler Oto o©TEZMARİN 


pe 


Pei Kosifler Oto © TEZMARIN 


© KosiflerOto —— &TE TEZMARİN iğ 


Aysa Ba 


&TEZMARİN 


Tezmarin ve Kosifler Oto 
Baharın Gelişini Kutladı. 


27 - 29 Nisan tarihleri arasında devam eden 3. “Baharın 
Keyfini Sürün” etkinliğinde davetliler, baharın ve deniz kıyısında olmanın tadını Power FM müzikleriyle çıkarttı. 
28'inde gerçekleştirilen VIP davette, Monte Carlo Yachts'ın 
25 m. uzunluğundaki süperyat modeli Monte Carlo Yachts 
80 sergilenirken, Kosifler Oto da 170 beygir güç üreten 1,6 
It hacmindeki yeni dizel motoru ile Yeni BMW X3, ayrıca BMW'nin sportif ve M4 Coupe modellerini tanıttı. Tezmarin çatısı altındaki Beneteau, Four Winns, Glastron, Wellcraft ve Pirelli marka tekne ve botlar, Kosifler Oto'nun BMW 18, BMW 740Le xDrive iPerformance, BMW 320d XDrive, BMW 520i, BMW X1 test otomobilleri davetlileri etkiledi. 
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PARADISO'DAN 
MUHTEŞEM BİR YAZ MÜJDESİ 


Bu sene sahilde bitmeyen parti var! 


1994 yılından 2013 yılına kadar Mercedes Benz, Chrysler, 
Jeep, Dodge markalarının bayiliğini yapan Has Otomotiv'in ortağı olan, 2011 yılında Harley Davidson'ın Ege Bölge Distribütörlüğünü bünyesine katan, 2014 yılından itibaren yeme içme sektöründe yatırımlarına başlayan V Group, 
35 dönümlük bir arazi üzerinde eğlenceyi, lezzeti, lüksü, 
dinlenmeyi bir araya getiren Paradiso'yu sunar! Sıcak su havuzu, masaj, helikopter pisti, 6 süper lüks Malibu suite gibi pek çok lüks var. 


DOUBLETREE BY HILTON 
YILDIZHAN SALON 


1800 kişilik plaj, 300 kişilik restoran kapasitesi ile her zevke 
yönelik farklı alternatifler de içeren Paradiso'da, Alaçatı'nın en favori 'Happy Hour” partileri de gerçekleştirilecek. DJ setinde Doğuş Cabakcor, Fattish, Tal Barahya ve Emir Sağıroğlu'nun yanında Loulou Players, Maxxi Soundsystem, ATFC, SuperNova, Crazibiza, Amine Edge & Dance, Dry 
& Bolinger, Martin Waslewski, Dario D'Attis, Robosonic, Teenage Mutants, Sonny Fodera, Mat.Joe ve Kraak & Smaak sahne alacak isimlerden bazıları. 


SORTIE 
YAZ SEZONUNU AÇTI 


Yıldızhan Salon, her türlü teknik ekipmanı ve özel tasarlanmış yiyecek içecek menüleriyle tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 


Yaz aylarının vazgeçilmezi havuz sefasını, İzmir'in tek roof havuzu ile panoramik şehir manzarası eşliğinde taçlandırın. Üstelik okonaklarımızda Hilton Honors ayrıcalıkları ile puan kazanabilir, kazandığınız puanları uçak bileti ya da dünyanın dört bir yanındaki muhteşem Hilton otellerinde konaklamaya çevirebilirsiniz. Türk Mutfağı'nın özel lezzetleri, aşçı başı Olcay Şef ve ekibinin hazırladığı zengin dünya mutfağı yemekleri sizi lezzet yolculuğuna sürükleyecek. Konaklama, iş yemeği, banket ve toplantı organizasyonları ve düğün nişan etkinlikleri gibi bir çok ihtiyaçlarınıza cevap bulabileceğiniz Doubletree by Hilton, bu sene (2018) iç ve dış mimarisi ile yenilendi. 
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365 gün hizmet veren Sortie 
yaz sezonunu açtı. 


İstanbul gece hayatının 365 gün aralıksız hizmet veren, Boğaz hattındaki muhteşem konumuyla en büyük eğlence mekanı özelliğini taşıyan Sortie, yaz sezonunu açtı. Bu yaz Sortie'nin içinde Sortie Restaurant, Zargana Balık, Baş Köşe Nişantaşı, La Scarpetta, Niwa ve Ezberbozan Meyhane lezzet tutkunlarını ağırlayacak. Sortie, sizi kaliteli ve şık bir atmosferde DJ performansıyla dansettirip sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence ile buluşturuyor. Yabancı misafirlerinizi gururla ağırlayabileceğiniz, özel günlerinizi en coşkulu şekilde yaşayabileceğiniz, yeniliklerin ve eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz en büyük alanı sizlere sunmaktan her daim keyif alıyor. 


SETUR'DAN 
KİSİYE ÖZEL TATİL 


Meraklısına, özel kültür turlarında yalnız olmayacaksınız. 


Setur'un, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleriyle öne çıkan markası SeturSelect, 2018 kültür turları programını açıkladı. Özel tatil deneyimi peşinde koşan gezginlerin yoğun ilgi gösterdiği özel SeturSelect rotalarının 2018 programında Ağustos'ta Tan Sağtürk ile St. Petersburg, Eylül'de Ayhan Sicimoğlu ile İtalya ve Ekim'de Sunay Akın ile Paris, Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, Prof. Dr. 
İlber Ortaylı ile Lübnan özel rotalar arasında yer alıyor. 


Setur'un turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat 


MÜKEMMELLİĞİN SINIRLARI 
TEKRAR BİÇİMLENİYOR 


Frederigue Constant'tan yeni bir mucize: 
Manufacture Perpetual Calendar 


Geçen sene sunulan ilk İsviçre yapımı akıllı saatle harikalar yaratan Frederigue Constant, bu yıl Manufacture Perpetual Calendar ile mekanik mükemmelliğe devam ediyor. Mekanik ilgileriniz için, bu bir yüzyıllık zamanda hayatımızın günlerini kaydını tutacak. Klasik saat yapımına sadık kalırken, 21. 
Yüzyıl yeniliklerinden de yararlanılan Manufacture Perpetual Calendar kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi: sağlamlık, güvenilirlik ve kolay ayarlanabilirdik. 
Bu in-house kalibrenin içine gömüldüğü saat R&D direktörü Manuel Da Silca ve Frederigue Constant teknik direktörü Pim Koeslag tarafından 2 yıllık araştırma ve geliştirme sonucu yaratıldı. 


Tomruk, kişiye özel kültür turlarının önemini ifade ederek “Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, Tan Sağtürk ve Sunay Akın gibi kendi alanında öncü isimler ile tura katılan misafirlerimiz, kültürel olarak da ayrıcalıklı bir deneyim yaşamış olacaklar." dedi. 


Programa göre Ağustos'da Tan Sağtürk ile St. Petersburg, Ekim'de Sunay Akın ile Paris, Eylül ve Ekim aylarında Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, Ekim'de Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Lübnan özel rotalar arasında yer alıyor. 


o o RUNABOUT 
BÜYÜSÜ DEVAM EDİYOR 


Frederigue Constant'tan 
Riva teknelerine ithafen ürünler. 


Frederigue Constant, şıklığın ve stilin ön planda olduğu 1920'lerin zarif Riva teknelerine ithafen ürettiği iki yeni Runabout saatini tanıttı. Geçmişten günümüze kadar gelen Riva teknelerini koruma konusunda tekne sahiplerine yardım eden Piero Mario Gibellini ile Carlos Riva ve Riva Historical Society ile işbirliğine 2009 yılında adım atan Frederigue Constant, koleksiyona eklediği iki yeni üründe de takvim ve 24 saat fonksiyonlarını guilloch& usulü dekore edilmiş kadranla buluşup klasik ve sofistike bir saate dönüştürdü. 
Gösterişli kadranları ile hazırlanmış saatlerin her biri limitli seri ve ahşap Runabout tekne minyatürü içeren lüks ahşap hediye kutusunda sunuluyor. 
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Trankeisye resen 68 i“ 


BESTJO 
TURKEY 


Ksm © Parlayan > Terageman 


“PROFESYONEL TURİST” 
OLMAK İSTER MİSİNİZ? 


Ortaca Belediyesi ve Kozmacha Reklam Ajansı'nca Dalyan'da başlatılan “Türkiye'nin en iyi işi” projesi, bölgenin en iyi sekilde tanıtımını amaçlıyor. 


5 Mayıs tarihi itibari ile www.bestjobinturkey.com 
adresinden yayımlanmaya başlayan proje, gezginler için muhteşem bir iş fırsatı sunuyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonucunda projeye kabul edilecek bir kişi Ağustos ayı boyunca Dalyan ve çevresinde gezip tatil yapacak ve bu tatil karşılığı 30 bin TL alacak. Tek kural şu, kendisine verilen, “plajda güneşlenmek” gibi görevleri gerçekleştirmek ve tatil deneyimlerini sosyal medyadan paylaşmak. 


-M/S SEABOURN OVATION' 
ISMINE KAVUŞTU 


Ultralüks kruvaziyergemilerden biri olan M/S SEABOURN OVATION'ın isim verme töreni Malta'da gerçekleştirildi. 


Malta'nın Valletta şehrinde düzenlenen isim verme töreni, sahne alan sanatçı Elaine Paige'in canlı performansıyla ve şampanya patlatma seremonisiyle gerçekleşti. Başkan Richard Meadows, 'SEABOURN OVATION da diğer gemilerimiz gibi çok iyi ve misafirlerimizin de bunu hissettiklerini biliyorum' diye konuştu. Fincantieri'nin Venedik'teki tersanesinde inşa edilen 'M/S SEABOURN OVATION, Seabourn Cruise'un filosundaki beşinci gemisi. 600 yolcu ve 330 mürettebat kapasiteli cruise, 210 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe sahip ve 8.6 knot hız yapabiliyor. Ayrıca geminin, çeşitli acil durumlarda direkt müdahale edebilecek özel sağlık hizmetinin verildiği acil durum odası da mevcut. 
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Projeye profesyonel turist olarak kabul edilecek kişi, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı “Gizli Cennet" diye anılan Dalyan Mahallesi ve Sarıgerme bölgesinde, cebinden hiç bir harcama yapmadan tatilini geçirecek. Profesyonel turist, bu süredeki tatildeneyimlerini bestjobinturkey.com adresindeki günlüğünde ve projeye ait sosyal medya hesaplarıyla birçok paylaşım kanalından anlatacak. Başvurular 14 Temmuz'a kadar devam ediyor. Başvuracak kişilerin, tatilin keyfini çıkartabilen kişiler olması en önemli kriter... 


ADALARA KARŞI, BULUTLARA KOMŞU: 
SILTAŞ MARINA 
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Siltaş Yapı, Pendik Marina'nın karşısında yer alan yeni 


projesi Siltaş Marina'yı satışa sundu. 


Kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile öne çıkan 


“adalara karşı, bulutlara komşu" Siltaş Marina, standart sosyal donatılardan farklı olarak yaşama ekstra konfor, kolaylık ve keyif katan LifeX Konsepti ile dikkat çekiyor. 
Proje sakinlerinin misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti, kreş, müzik odası, cep sineması gibi pek çok özelliğe sahip olan yapı, temel ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflenen ticari üniteleri de bünyesinde barındırıyor. İnsana ve doğaya dost bir proje olarak akıllı ev altyapısıyla tasarlanan projede, elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu da bulunuyor. Siltaş Yapı, projesini Mayıs 2020'de teslim etmeyi planlıyor. 
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MANUFACTURE 
FLYBACK CHRONOGRAPH 
Handcrafted in-house movement. 
YO U R Manufacture Collection: in-house developed, in-house produced and in-house assembled movemenis. 
| AS S | 0) İN frederigueconstant.com 
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FAIRLINE YACHTS'IN 
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Fairline Yachts Genel Müdürü Russel Currie, 
“Türk Insanı Tekneciliği Çok Seviyor” 


İngiltere'nin tüm dünyada el işçiliği ile tanınan lüks tekne markası Fairline Yachts, Karina Yatçılık tarafından düzenlenen bir etkinlikle 50. kuruluş yıldönümünü İstanbul'da kutladı. 
Kutlamada Fairline Yachts'ın yeni modeli Fairline Sguadron 53'ün Türkiye ön gösterimi yapıldı. 


Fairline Yachts'ın 50 yıllık kilometre taşlarının hikâyesinin paylaşıldığı yıldönümünde, 50 yıl içerisinde 13 bine yakın tekne üretildiği ve 
2018 yılında markanın üreteceği daha büyük teknelerin hayata 
geçirileceği bilgisi paylaşıldı. Karina Yatçılık tarafından Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe İngiltere'den Fairline Yachts Genel Müdürü Russell Currie ve İş Geliştirme Direktörü Karl Gilding katıldı. 


YELKEN YARIŞLARI 
HEYECANI BAŞLIYOR 


SU ALTINDA 
RESİM SERGİSİ 


ER Gez zi 


m. ime... .. 


Fethiye'de dünyanın bir çok ülkesinden sanatçının katıldığı bir resim sergisi yapıldı. 


Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı kapsamında su altında yapılan resimlerin sergisi açıldı. 
Ressam Mine Sarmış'ın hazırladığı ve Fethiye Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen çalıştayda, Türkiye, Gürcistan, Nahçivan ve Azerbaycan'dan katılan ressamlar, Hamam Koyu açıklarında dalış yaptı. Emekli Koramiral ressam Ekmel Totrakan önderliğinde 4 gün süren projede yapılan resimlerin sergisi büyük ilgi gördü. Denizlerin önemine dikkati çekmeyi, denizlerin daha güzel kullanılması için sanatın diliyle evrensel bir mesaj vermeyi hedefleyen sergi ilk kez su altında eserlerin topluca sergilendiği bir sergi. 


YALIKAVAK MARINA'YA 
'VALERIE GELDİ 


TP52 Super Series için geri sayıma devam. 


D-Marin Dalmacija'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 7. 
Sezon yat yarışları 23-27 Mayıs'ta Sibenik'te başladı. 
Yarışlar, 20-24 Haziran'da Sukosan'da devam edecek. 


Ben Ainslie gibi yelken dünyasının en önde gelen isimlerinin katılması beklenen yarışlarda, 20 ülkeden, aralarında olimpiyat şampiyonlarının ve America's Cup gibi önemli yelken yarışlarının eski kazananları da olacak. TP52 Super Series, yelkenciliğin ve yat yarışlarının düzenlendiği 
destinasyonların tanıtımı açısından önemli. Far 40 
Adriyatik Etabı Şampiyonası, Melges klasmanlarında Avrupa Şampiyonaları için ev sahipliği yapmıştı. 
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Yalıkavak Marina'nın ilk ünlü süper yat Ziyaretçisi 
85 metrelik Valerie oldu 


Bodrum Yalıkavak Marina, sezonu açtı. Bodrum'un enfes sahilini, vazgeçilmez gece hayatını ve lüks yaşamını tercih eden deniz gezginleri, yavaş yavaş Marina'ya giriş yapmaya başladı. Bu sezonun ilk süper yatı, ünlü'Valerie' oldu. Gövdesi ünlü tasarımcı Espen Oeino ve iç dizaynı da Reymond Langton Design'ın zevkli ekibi tarafından gerçekleştirilen 
85 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Valerie, 
2011 yılında Lürssen tarafından kuzey Almanya'da bulunan 
Rendsburg tersanesinde üretildi. 12 kişilik 6 misafir ve 22 
kişilik 10 mürettebat kamarasına sahip Valerie; 2 Caterpillar motoru, 3.8 metrelik draft'ı ve 14 knot'luk ortalama hızı ile görenleri kendine hayran bıraktı. 


JACOUES LEMANS 


A ai 


Kevin Costner 


Partner of JACGUES LEMANS 


N 
JACOUES LEMANS 


| ER 
p sİksed: Ya 
A ve e n 


LVERPOOL 
1ITIZ.TAN 


Yıldız Posta Cd. Emel Apt. Daire 905 Gayrettepe / İstanbul www.mayasaat.com 


CRUİSE & MODA 


CRUİSE Siyle 


DERİN MERMERCİ 
X NETWORK İh! 
DERİN MX leyeim MERMERCİ 
X NETWORK 


ZUN RİDISESİ 


FREDERIGUE 2 
CONSTANT ATASAY 


CRUISESİYİe 


NETWORK 


Beyaz Ceket 


N VILEBREGUIN 


FREDERIOUE 
NE TV ORK CONSTANI 


CRULSE & MODA 


ATASAY 


YÜZÜK 


COLOMBIA 


COLOMBIA 


CRUİSE & MODA 


CRUİSE Siyle 


VOCCITANE — 
SAVON | 
TNFATTA NI 
CM CILAN 
U UYULNMM 


SOAP 


| POUR HOMME-FOR MEN 


L OCCITANE 


Erkek Sabun 


SEPLAORA 


KIĞILI 


Suit Bag 


LOCCITANE 


Erkek Duş Jeli 


LOCCITANE 


Bb Krem 


CGSMED 


| 


ai 


NETWORK LOCCITANE COSMED 


Valiz 20 Faktörlü Güneş Kremi Canlandırı Saç Kremi 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Güven İnşa Ediyoruz. 


38 yılı aşkın tecrübe, her gün ilk günkü heyecan ve hevesle... 


Ceylan İnşaat olarak, geçmişten gelen değerlerimizi, modern yaşamın teknolojisiyle harmanlayarak siz ve aileniz için güvenilir yapılar inşa ediyoruz. 


İstanbul'un altın değerindeki lokasyonlarındaki birbirinden cazip projelerimiz için 


ER satış ofislerimize bekliyoruz. 


DAWN 


Baştan çıkarıcı karşılaşma 


Rolls-Royce Dawn artık Türkiye'de. Onunla tanışmak için, sizi en kısa zamanda Royal Motors'a bekliyoruz. 


Rolls-Royce Motor Cars Istanbul, Kurucesme Caddesi, No:31, Kurucesme, Besiktas/Istanbul 34345 Tel. *90 212 287 2020 www.rolls-roycemotorcars-İstanbul.com.tr 


Official fuel economy figures for the Rolls-Royce Dawn: Urban 13.2mpg (21.41/100km). Extra Urban 28.5mpg (9.91/100km). 
Combined 20.0mpg (14.11/100km). CO, emissions 330g/km. Figures may vary depending on driving style and conditions, 


© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks. 
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Geniş marka ve model portföyümüz hakkında daha detaylı bilgi için; 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Yolculuk için almanız gereken çok önemli eşyalar vardır, kafa karışıklığı bir yana, biraz organize olarak hepsini toparlayabilirsiniz. Ancak, çoğu insanın seyahate çıkarken göz ardı edebileceği ufak tefek detayları sıralayalım, 


KÜÇÜK FAN 


Uykudayken beyaz ses iyi gelir. Yolculuk yapanların genellikle ilk geceler yaşadığı şey, hele ki cruise'da ilk yolculuğunuzsa, heyecandan bir o tarafa bir bu tarafa dönmek olacaktır. Odanın içinde küçük bir fan çalışması, hem hava sirkülasyonu açısından hem de ilk gece hemen uykuya girmeniz açısından faydalı olacaktır. Bu arada, cruise kabinleri havasız diye düşünmeyin, bu fan tamamen keyif için getiriyorsunuz, ama ne kadar işe yarayacağına siz bile inanamayacaksınız. Bu arada, priz uyarlaması için gerekli ara malzemeleri unutmamanızı tekrar hatırlatalım. 


AYAKKABI 
ORGANİZATÖRÜ 


Hani, pratik ev malzemeleri satılan yerlerde bulunur, apının arkasına asarsinz ve ayakkabılarınızı koyarsınız. Açık konuşmak gerekirse, cruise yolculuğu için bu kadar çok ayakkabıya gerek yok. Siz de zaten bunu ayakkabı koymak için kullanmayacaksınız. 
Kabinin içinde kıyıda köşede ne varsa bunun içine doldurup organize olacaksınız. Banyo kapısının arkasına asıp deodorant, şampuan, güneş koruyucu ve diğer küçük eşyalar için size inanılmaz bir yer kazandıracaktır. 


YAPIŞKAN NOTLAR 


Cruise card'larınız her işe yarar, ancak birlikte geldiğiniz kişilerle gün içinde ayrı planlarınız var ise birbirinize notlar bırakmanız açısından, yapışkan notlar da çok işe yarıyor. Ayrıca oda temizlenirken dikkat edilmesi gereken bir şey olması durumunda kabin görevlisine notlar bırakmak için de kullanabilirsiniz. Yüzlerce getirmeye gerek yok, bir miktar yeterli olacaktır. 


BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
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ZIPLOC ÇANTALARI 


Yeniden kapatılabilir Ziploc torbalarını getirmek yapabileceğiniz en akıllı şeylerden biridir. Telefonunuzu / cüzdanınızı kuru tutarak, ıslak kıyafetlerinizi kuru eşyalarınızdan ayrı tutmak için, Ziploc torbaları altın değerinde olacaktır. Bir avuç getirin ve ıslanmaması gereken her seyin kilit altında olduğunu bilin. 


PASAPORTUNUZUN | 
BİR KOPYASI  oenmer DO z 


Pasaportunuzu getirmeyi sakın unutmayın, ancak pasaportunuzun ön sayfasının bir kopyasını da getirmeniz kimi zaman dahice bir fikir olabiliyor. Limana girdiğinizde, karaya çıkarken pasaportunuzu kabininize kilitleyebilir ve kopyasını Cruise Card ile birlikte yanınızda tutabilirsiniz. 


ALOE JEL 


Güneş koruyucu getirmeyi unutmayacağınızı çok iyi biliyoruz. Ancak bir çok insan, sadece güneş koruyucu ile gelir ve bu bir çok insanın bir çoğu, güvertenin muhteşem havasında biraz fazla kaldığı için cildi sızlayarak kabinine dönebilir. İşte sizin kurtarıcınız: Aloe Vera Jel. Özellikle Karayipler gibi, güneşin daha güçlü olduğu yerlerde gezinizin tadını çıkarmak için kurtarıcınız olacak. 
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MALE 

Hindistan cevizi ve baharat kokularıyla yoğrulmuş daracık bir sokaktan, neredeyse birbirinin üzerine yığılmış arabalarla geçmeye çalıstığınızı düsünün. Maldivler'in başkenti Male'yi düşünmüş olursunuz. Turistler genellikle bu kentten transit geçerek, diğer adalara doğru gitmeyi tercih ederler. Ancak, bu kentte de görülmeye değer bir çok güzelliği kaçırmış olurlar. 
Bu nedenle, eğer cruise destinasyonunuz Male'ye bir kara turu düzenlemisse, reddetmeyin. 17. Yüzyıldan kalma Cuma Camii ve İslam Merkezi gibi bir takım yapılar, sokaklar arasından görünerek sizi büyüleyebilir. 


MALDİVLER ULUSAL MÜZESİ 

Budist dönemden İslamiyet'e geçis asamalarını da içeren çok zengin bir tarihi eser gamına sahip bu müze, tarihin korunması ve Maldivler halkında vatanseverliğin aşılanması amacıyla kurulmuş. Müzede, İslamiyet öncesi dönemden kalma tahtlar, kraliyet günes semsiyeleri ve mobilyalar, kostümler ve ayakkabılar, madeni paralar, süsler, silahlar ve zırhlar gibi çeşitli eserler sergileniyor. Diğer örnekler arasında özel günler, paspaslar ve diğer yaratıcı nakıslarda kullanılan tören elbiseler, türbanlar, fantezi terlikler ve kemer gibi tekstil ürünleri sayılabilir. Koleksiyonun en ilginç parçaları söyle: 


Alifu Thoddoo'dan bir 11. yüzyıl parçası olan Lord Buddha'nın bir mercan tas bası. 


Hukuru Miskiiy'den bir 13. yüzyıl gravür ahsap tahta 


Sultan Ghaazee Muhammed Thakurufaanu-al-Azam tarafından giyilen Feyli Kolhu, 16. yüzyılda Maldivci dokumacıların karmaşık isçiliğinin güzel bir örneğidir. 


BANANA RESİFİ 

SCUBA'cıların Maldiv Adaları'na gelmesinin en önemli nedeni, burası. Denizin altındaki rengârenk dünya sizi büyüleyecek. 
Renkli mercanlar, deniz yosunu kaplı kum havuzları, dip balıkları, Kuzey Male Atolü'nde sizi bekliyor. Resif köpekbalıkları, bölge ile bütünleşmiş barracuda ve bir çok deniz altı canlısını, burada gördüğünüzden daha güzel başka bir yerde görmenize olanak yok desek yeridir. 
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MALEZYA 


Dünyaca ünlü bir egzotik tatil yeri olan Penang, bir zamanlar Pulau Pinang veya "Betel Nut Adası" olarak biliniyordu. 2008 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bu cennet, doğal güzellikleri ve kültürü ile hayli zengin. Doğu'nun incisi olarak bilinen Penang, yumuşak kumlu plajlarıyla ünlü. Bu şehir aynı zamanda Malezya'nın yiyecek başkenti olarak kabul edilir. 


PENANG HILL 

Malezya Yarımadası'ndaki ilk sömürge grubun istasyonu olan Penang Tepesi'ne bir trenle çıkabilir, muhteşem manzaranın büyüsüne kapılabilirsiniz. Dünyanın en eskifüniküler sistemlerinden birisi olan Penang Hill Demiryolu, tepeye 30 dakikada tırmanırken size eşsiz fotoğraflar çekebileceğiniz manzaralar sunar. 
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KEK LOK SI TAPINAĞI 

Güneydoğu Asya'daki en büyük Budist tapınağı kompleksinin arasında yer alan Kek Lok Si Tapınağı, küçük bir hava kasabası olan Air Itam'daki bir tepenin üzerinde duruyor. Yüzyıldan fazla bir süre önce kurulan kompleks, güzel peyzajlı bahçeler ve kutsal tapınaklar ile dolu. 


Tay, Çin ve Birmanya stillerini tek bir yapıda birleştiren 1000 Buda Pagoda adlı yedi katmanlı bir pagoda, her türlü değerli malzemeden yapılmış muhteşem bir Buda heykelleri koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca tapınak kompleksi içinde bulunan Dört Cennet Kralı'nın heykelleri, Kuzey, Güney, Batı ve Doğu pusulalarının dört noktasını koruyor - ortasında Gülen Buda heykeli ile ziyaretçilerini bekliyor. 


MADE IN PENANG INTERACTIVE MUSEUM 


Müze gezmekten hoşlanmayanların bile koşarak gittikleri bu müzede, klasik müze ziyaretçilerinin kendi kalıplarını aşması gerekiyor. Zira burada her şeye dokunabilir, hatta buradaki şamatanın bir parçası olabilirsiniz! Akılı 3D görüntülerle ziyaretçiler öncelikle olayın içine çekilir. Örneğin, çerçeveden dışarı uzanan büyük bir 3D yılan ile Penang Yılan Tapınağı'nın bir portresi. Oyuna dahil olmanın önemli bir parçası olduğu bu müze, resimler, topçuların havaya uçurduğu savaş gemileri gibi tarihi imgelerden, içinde ikonik korku film karakterleri olan asansörlere kadar uzanıyor. İsin sırrı, sanatçıların her bir benzersiz fotoğrafı yaratmak için farklı renkler, dokulu konturlar ve bazı sahne dekorları kullanmalarında yatıyor. 


FORT CORNWALLIS 

Penang'ın en ünlü yerlerinden biridir. On metre yüksekliğindeki duvarları içinde (bir yıldız şeklinde tam ortaya yapılmış) 17. 
yüzyıldan kalma bir şapel, bazı hapishane hücreleri, mühimmat depolama alanı ve daha fazlasını görebilirsiniz. 


Batıl yerli halkın, kadınların doğurganlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna inandıkları, biri Hollanda yapımı olan oldukça havalı eski bronz toplar vardır. 


Hindistan'ın eski Genel Valisi olan Charles Cornwallis'ten sonra, aslında tamamen ahşaptan inşa edilmiş, ancak yıllar boyunca yapılan tadilat mevcut beton cephesine yol açmıştır. 
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Goa İ 
HİNDİSTAN 


Goa, plajlardan ve buradaki çılgın partilerden çok daha fazlasıdır. 
Güneş, deniz, kum, deniz ürünleri ve maneviyat ile tatlandırılan, Hint ve Portekiz kültürlerinin sürekli değişen bir karışımı olan Hindistan'da böyle başka bir yer bulmanız neredeyse imkânsız. 


PLAJ BOUNTY 

Kuşkusuz ki Goa'nın en büyük çekim gücü, neredeyse kesintisiz altın kumlu kumsallarıdır. 1968'lerden bu yana süren hippi kuşağının en genç neslini burada görmeniz mümkün. 


Burası gerçekten de eğlenceli, keyifli ve insanın tek başına bile mutlu olacağı bir yer. 
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MANEVİ SIĞINAK 

Zen'in yanı sıra bronzlaşmak mı istiyorsunuz? Gündoğumu Tai chi oturumları, reiki şifa dersleri, meditasyon ve ruhsal keşfin hemen her formu sizin dilediğiniz gibi uygulanır. Yoga eğitimleri ve diğer manevi faaliyetlerinin içinde harmanlanabilmeniz için Goa'ya hoş geldiniz. Birçok gezgin, ciddi bir yoga deneyimi için buraya geliyor ve açılan sınıflardan, eğitim kurslarına ve manevi inzivaya kadar her şeyi bulabiliyor. 


HAYAT BAHARATI 

Tüm Hindistan'da olduğu gibi Goa'da dayemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. 
Kokular, baharat ve Goa'nın mutfağının lezzetlerini daha önceden deneyimlemiş gezginler bile her defasında tekrar büyüleniyor. 
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HONG KONG 


Hong Kong, renkli gelenekleri, efsanevi lezzetleri, ender görülen kuşları ile yemyeşil, korunaklı bir doğa sunuyor ziyaretçilerine. Kendinizi tarihi çift katlı bir tramvayla, şehir merkezindeki at yarışlarında bulunan ordövrlerle tezahürat yaparak ya da sadece görkemli limana göz gezdirerek bulabilirsiniz. 


MUTFAK 
Dünyanın en iyi mutfak başkentlerinden birisi burası. Bu lezzetler Kanton, Sichuanese, Japon veya Fransız aromaları barındıyor. 
Şehirde bu kadar derin olan tek şey neredeyse yemek sevgisidir ve gastronomik arzularınız ne olursa olsun mutfak repertuarı o kadar geniştir ki Hong Kong'ta istediğinize ulaşmanız çok kolay olacak. 


ALIŞVERİŞ YAPMAK 
Raflardaki Çin önlüklerinden özel bir çok hediyelik eşyaya kadar, 


Hong Kong'taki mağazalardaki ürünlerin çeşitliliği baş döndürücüdür. 
Her bütçeye, ihtiyaca veya sadece isteğe göre etkileyici bir ürün muhakkak bulunabilir. Siz pazara herhangi bir kapısından dalın, o sizin yüreğinize akacak yolu bulur. Bu şehirde satış vergisi yoktur, bu nedenle fiyatlar genellikle ziyaretçiler için çok caziptir. 


KÜLTÜR 

Hong Kong'un temelinde Çin, sömürgeci bağlantıları ve kendi yetiştirdiği yeteneklerinin iç içe geçtiği dinamik bir kültürel peyzaj var. 
Burada, Asya'nın en iyi film festivalinde, şafak sökerken Thai Chi'ye katılmak ya da yerel bir şairin beyitleri okunurken onu alkışlamak, planlarınızda yoktur ama bir şekilde gerçekleşir. Kültür, aynı zamanda bir bambu tiyatrosunda limanın veya Çin operasının yerel müziği anlamına da gelebilir, siz siz olun hiç birisini göz ardı etmeyin. 
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Kagoshima 
JAPONYA 


Bahar Japonya'nın güney kesiminde bulunan Kagoshima'ya erken gelir. Güzel çiçekler şehrin etrafında açar ve şehrin içinden geçen Kotsuki Nehri boyunca, yolunuza kiraz çiçekleri dökülmüş muhteşem bir gezinti sizi bekler. Nehrin kıyısındaki şehir, modern Japonya'nın temellerini atan bir çok kahraman ile bir şekilde bağlantılıdır. Yani tarihi bir gezinti yapmak için de birebirdir. Bir Japon bahçesinin muhteşem manzarasının tadını çıkarmak isterseniz, Sengan-tr'in Iso Teien'ini tavsiye ederiz. Bu bahçe, Edo döneminde bölgeyi yöneten Shimazu ilesi tarafından inşa edilen ünlü bir bahçe. Bahçe, Sakurajima ve Kinko oyu'nu da içine alarak muhteşem doğanın dinamik görüntüsüyle zi bir araya getiriyor. Ayrıca, Kagoshima büyük bir yeşil çay üretim anıdır. Yeni çay hasadı bu mevsimde yapılır ve yeşil çayın keyfini taze omalı muhteşem bir fincan çay ile çıkartabilirsiniz. 


VWU xXW 
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SAKURAJIMA (KİRAZ ÇİÇEĞİ ADASI) 


Kagoshima Şehri'nden yaklaşık ortasında bir adada duran aktif bi 


1,5 km uzaklıkta Kinko Koyu'nun r yanardağdır. Sıklıkla patlar ve her 


zaman, bazen günde on kez veya daha fazla olan bu patlamalardan 


gelen bir kül bulutu ile çevrelenir! 
yarım günlük eğlenceli bir yolculu 


Berrak günlerde gerçekten güzel feribotla ulaşılabilir. Sıcak aylard 


Sakurajima, Kagoshima Şehri'nden ktur. 


olan Kinko Koyu'na on dakikalık bir a yunuslar genellikle koyda yüzer 


ve feribottan fark edilebilir. Adada birkaç turistik yer vardır, ancak 


adanın çevresindeki doğayı gör manzaralarını görmek için adanın 


mek, körfezden Kagoshima Şehri etrafında bir sürücü ya da bisiklete 


binmeye (limanda kiralanabilir) değer. 


YAKUSHIMA 

Derler ki “Doğa anne, Kagoshima'ya güzel bir antik ada - Yakushima'yı gönderdi” 504 km”lik ada, yaklaşık 13.000 nüfusa sahiptir. Adaya ulaşım feribotla (mevsime bağlı olarak Kagoshima'dan günde 7 ya da 8 kez) ya da Yakushima Havaalanı'na uçak ile gerçekleştirilir. 
Yakushima 1993 yılında UNESCO Dünya Doğal Mirası listesine girmiştir. Bütün ada, Japonya'nın en eski yaşayan ağaçları olarak 
kabul edilen bir Japon sedir (Sugi) ormanı ile kaplıdır. Bazıları 1000 
yaşın üzerindedir ve en büyükleri muhtemelen 7000 yıldan fazladır. 
Bunun nedeni, bütün ormanın sıcak ılıman eşsiz iklim kalıntılarıdır. 
Yakushima gerçekten doğayla iç içe olmak için muhteşem bir yer. 
Diğer her şeyi geride bırakın, zamanı unutun ve gördüğünüz her şeyin tadını çıkarın. 


SASTUMAAGE 

İsabi soya sosuyla servis edilen yerel deniz balıkları tarafından yapılan muhteşem bir yemektir. Kagoshima aslında onları taze yiyebileceğiniz tek yer. Kızarmış balık köftesinin taze olması biraz garip gelebilir, ama lezzette yarattığı o büyük farkı hissedince bize hak vereceksiniz. Üstelik herkesin damağına uygun bir Satsumaage türü muhakkak var. 


Klasik türde, dışı altın kahverengi ve içi beyazdır. Kızartılarak yapılır ancak bu balığı gevrekleştirmez, sadece tüm malzemeleri bir arada tutar ve daha fazla lezzet ve koku verir. Bir çok restoranda başka türde sastumaage bulabilirsiniz, bizce her yerde bir parça yiyip kendiniz için en güzelini bulun. 
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Osaka 
JAPONYA 


Japonya'nın en küçük eyaleti olan Osaka, neredeyse Tokyo kadar bir nüfus barındırmaktadır. Bölgenin üç tarafını çevreleyen dağlar, ark şeklindeki Osaka Körfezi'ne bakar. Kyoto ve Nara'ya yakın olması nedeniyle, kara ve su taşımacılığı ile, ticarette oldukça gelişen Osaka'nın en çok görülmeye değer manzaralarının başında gelen, kiraz çiçeği mevsimi boyunca Osaka Kalesi'nin olduğu park çok kalabalıklaşır. Osaka, “Milletin Mutfağı” olarak bilinen, dünya çapında ünlenmiş bir gurme kentidir. Burada, yemek yemek adeta özel bir törendir. Sunumu da görsel şölen halinde yapılan Japon yemeklerini tatmak için en ideal yerdesiniz. Eğer burada, geleneksel bir restorana gitmeyi düşünüyorsanız, önceden söyleyelim, yemek 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yeme eylemine duyulan saygı dolayısıyla, girişte ayakkabılarınızı çıkartmanız istenecektir. Japon geleneksel yemek yeme düzenine göre hazırlanan masanızda, her şeyden önce Oşibori (yemekten önce ellerinizi silmeniz için verilen nemli havlu) ile ellerinizi silip, sonra havluyu rulo yaparak yerine koymanız gerekir. 


OSAKA KALESİ 

Chuo-Ku bölgesinde yer alan kale, Osaka ile anılan muhteşem bir yapıdır. Kalenin kapladığı alan 60 bin metrekare. 58 metre yüksekliği var, tepesine kadar çıkabiliyorsunuz. Buradan muhteşem Osaka manzarasının tadına doyum olmuyor. 


adl | 


KAMIGATA UKIYOE MÜZESİ 

Kamigata ahşap baskılarının sergilendiği dünyadaki tek müzedir. 
Osaka ve Kyoto bölgesinin yaygın olarak Edo Dönemi'nde anılan ismi olan Kamigata'da tarihsel olarak uzun ve derin bir sanat ve kültür geleneği vardır. Kalıcı sergide 50 adet eser barındıran Ukiyoe Müzesi'ne uğramadan geçmeyin. 


OSAKA TARİH MÜZESİ 

Ziyaretçilerin, 1 350 yıllık Osaka tarihini çok boyutlu bir deneyim olarak yaşamaları için tasarlanmış müzede, Naniwanomiya Sarayı'nın tam boyutlu tıpkısı bulunuyor. Müzedeki her bir kat, 


Osaka'nın geçmişindeki farklı bir dönemi anlatıyor. Müzede, günümüze değin süren tarihi yolculuğu yaşamanız mümkün. 


OSAKA ULUSLARARASI BARIŞ MERKEZİ "PEACE OSAKA” 
Osaka Kalesi Parkı'nda, 1991 yılında açılan Barış Merkezi, İkinci Dünya Savaşı'nda şehirde yaşanan büyük acıyı anlatmak için yapılmış. Burası, savaşların zararları, dünya barışı, paneller ve barış üzerine eğitimler verilen bir merkez. Görsel bölümlerin yanı sıra, kütüphanenin de yer aldığı bu merkezde, 250 kişilik bir oditoryum var. Burada, animasyon ve diğer film gösterimlerinin yanı sıra konferans oturumları ve konserler de düzenleniyor. 
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Busan 
GÜNEY KORE 


Güney Kore'nin en büyük ikinci sehri, dağların ve plajların, kaplıcaların ve deniz ürünlerinin yanı sıra mutfaktaki balık çesitleriyle hem göze hem mideye hizmet veren muhtesem liman kenti... 


Gündelik çadır barlarından ve şık tasarımlı kafelerden, akla gelebilecek her türle doh pazarlarına kadar, Busan her zevke hitap ediyor. Engebeli dağ aralıkları sehrin kes noktasını çiziyor, Busan Uluslararası Film Festivali gibi olaylar ise sehrin kürese bir b ul yeri olmasını sağlıyor. 


JAGALCHI BALIK MARKETİ 
Deniz ürünlerini sever misiniz, onca balık kokusuna rağmen mi? Ülkenin en büyük pazarını kesfetmek için en az bir saat harcayabilirsiniz. Ana binanın dışındaki dar sok K kırmızı kırlangıç balığı, pisi balığı ve ahtapot ile tüyler ürpertici böceksi yaratıklar da dâhil 


olmak üzere, deniz mahsullerinin inanılmaz çesitliliği, onları satan büyükanneler ve onlarca yıllık tezgahları ve küçük gıda arabalarında sizi bekliyor. 


HAEUNDAE PLAJI d 
Ülkenin en ünlü plajı olan Haeundae'de, sezon boyı 

uzunluğunda semsiyeler görebilirsiniz. Sahil, ülke Özellikle geceleri manzara muhtesem. 


BUSAN FİLMLER MÜZESİ 
Müze, Temmuz 2017'de Güney Kore'deki ilk film s süper kahramanlarının heykelleri ile poz vereb yönlerini interaktif bir yesil ekranlı odayla vw ekleyebileceğiniz bir 'film karaoke' stüdyosuyla gözlüklerle izlediğiniz sanal gerçeklik odası da zi hem de çocuklar için mükemmel iç mekan aktivit 
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NEREYE GİDELİM? 
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Koh Samui 
Tayland 


Samui Adası, sahil kenarındaki bungalovlarda bir ay ya da daha uzun Süre kalan yolcuların vazgeçilmez yeridir. Koh Samui'nin Chaweng Plajı'nın canlı enerjik havasından Lamai Plajı'nın rahat atmosferine, Bophut'un Balıkçı Köyü'nün Maenam'ın tropik sahil cennetindeki hissedeceğiniz zamansızlık duygusuna kadar Koh Samui, Tayland adaları arasında gelen her türlü insan için sunduğu cazip teklifleri geniş bir zamana yayarak sürdürmelerinde Israrlı. 


ANG THONG ULUSAL DENİZ PARKI 
Körfezin yükselen kalkerlerini, kalın ormanlarını, beyaz kumlu plajlarını, bereketli mangrovlarını, şelalelerini, gizli koylarını ve 


46 www.cruiseandtravel.com.ir 


göllerini keşfetmek için Tayland Körfezi'ndeki 42 adadan oluşan tertemiz bir takımadadır. Koh Samui'nin manzarasında, Ang Thong parkı, 100 km?'den fazla kara ve deniz koruma alanı ve çok çeşitli egzotik yaban hayatı ve deniz canlılarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Burada yapılacak en iyi aktiviteler şöyledir: Şnorkelle yüzme, doğa yürüyüşü, deniz kanosu, dalış ve sadece dinlenmek ve bu kartpostal güzelliğindeki manzarayı seyretmek. 


BÜYÜK BUDA TAPINAĞI 
Koh Samui'nin kuzeydoğu köşesinde bulunan küçük bir kayalık adada görkemli bir şekilde oturan Buda, 1972 yılında inşa edilmiş 


ve adanın en popüler cazibe merkezlerinden birisi. Koh Faan'da yer alan Big Buda tapınağına, ana adaya bağlanan bir geçit ile ulaşılır. 
Büyük Buda birkaç kilometre uzaktan görülebilir ve genellikle insanların Samui'ye hava ile geldiklerinde gördükleri ilk dönüm noktasıdır. Büyük Buda, Mara duruşunda oturur, sol elinin avuç içi, kucağında oturur ve sağ taraf aşağı bakar, parmaklar diz üzerinde asılıdır ve yeri gösterir. 


Buda'nın, aydınlanma yolculuğunda şeytan ve tehlikeleri meditasyon yaparak ve sakin kalarak bastırdığını ifade eder. 
Buda'nın bu oturuşu, kararlılık, saflık ve aydınlanma sembolüdür. 


£ 


HIN TA VE HIN YA! 

Koh Samui'nin güney sahilindeki büyüleyici kaya oluşumları, yıllar önce yerliler tarafından keşfedildikleri için adada merak kaynağı olmuştur. Sanat genellikle doğayı taklit eder, ancak sanki burada durum daha farklı olmuş, doğa sanattan ilham almış gibidir. “Tayland'da her şey mümkün” diyerek Büyükbaba (Ta) ve Büyükanne (Yai) olarak bilinen bu kayaçlardan söz edelim, bu kayalar sırasıyla erkek ve dişi genital bölgeler gibi görünür. Lamai ve Hua Thanon arasındaki kayalık sahil şeridinde yer alan Hin Ta ve Hin Yai, turistler tarafından oldukça ilginç olarak yorumlanabilen görsellik içerir. 
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NEREYE GİDELİM? 


Sihanoukville 
KAMBOÇYA 


Şehir hızlı ve düzensiz gelişmişliğine rağmen beyaz kumlu plajları ile güney adaları içinde hâlâ turistlerin aklını çelmeye devam ediyor. 


Serendipity Plaj alanı, seyahatler ve gece boyunca süren partiler arasında dinlenmek için buraya akın eden sırt çantalı gezginler için bir “dekompresyon odası"dır. 


Şehrin güney ucundan uzakta, ucuz bungalov derzleri ve bohem aromalı misafirhanelerin artık oldukça butik tatil köyleri ile komşu 


olduğu sakin Otres Plajı bulunuyor. Bu plaj da oldukça çekici. 
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WAT LEU TAPINAĞI 

Kamboçya, Budist ibadet yerleri veya tapınaklarıyla bilinir. Bu yapılar, ülkeyi ziyaret ettiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. 
Tapınaklar, Angkor Wat'un yeşil renkli taşından, Wat Leu gibi renkli sivri tapınaklara kadar değişen stilistik bir yapıya sahiptir. 


Mimarisinde dini açıdan önem taşıyan ilgi çekici Wat Leu'nun, üç başlı oyma beyaz fil, altın süsleri ve Lord Buddha'nın devasa siyah heykeli gibi dikkat edilmesi gereken birçok özelliği vardır. Bu Kamboçya'nın zengin manevi kültürünün bir temsilcisidir. 


KBAL CHHAY ŞELALESİ 

Sihanoukville'nin merkezine yedi kilometre uzaklıktadır. Oraya gitmek için bir tuk-tuk gezisi makul fiyatlı, bu yüzden bu sakin doğal noktaya hayran olmak için şehir dışına çıkmaya değer. 


Muson döneminden sonra ziyaret ederseniz şelalenin akışı fazlalaşıyor ve görsel olarak büyük bir zenginliğe kavuşuyor. Uzun boylu yeşil ağaçlarla çevrili olan bu bölge, Kamboçya'nın tropikal orman benzeri coğrafyasına tanıklık etmek için mükemmel bir ortamdır. 


NEREYE GİDELİM? 


ALIŞVERİŞ 

Sihanoukville, el yapımı mallar ve yerel yiyecekleri satın almak için ideal bir şehir. Üstelik bir çok “fırsat” da sağlıyor. Ziyaretçiler, yerel hediyelik eşyadan çok çeşitli mücevher ve hediyelik eşya dükkânlarını da ziyaret ediyorlar. Giysiler almak için biraz daha pahalı markalı dükkânlar da var. 
Çeşitli kafelerin geri dönüştürülmüş çuvallardan yapılmış sürdürülebilir çantalar sattığı kendi küçük hediyelik eşya mağazaları da var. Ancak, eğer, spa veya özel terapiler için çeşitli taşlar arıyorsanız, bunları pazarlarda bulabilirsiniz. Sihanoukville'in gece pazarı ve Otres köyünün hafta sonu pazarı alışveriş için biçilmiş kaftandır. 
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Malacca 
MALEZYA 


Nefes kesici manzaralar ve zengin mirasa sahip şirin bir şehir olan Malacca'nın keyfine varmak için yürüyerek ya da bir triportör ile dolaşmanız yeterli olacaktır. Malezya'nın tarihi başkenti Malacca'nın, Malezya kültürüne en büyük katkısı Baba-Nyonya ya da Peranakan kültürüdür. Ticaret, gelenek, yemek ve yaşam tarzının eklektik bir karışımına sahip olan Peranakan, ultra modern alışveriş merkezleri ile yan yana duran tarihi binalar ile eski ve yeni bir karışımıyla Malacca'da yaşamaya devam ediyor. Ayer Keroh'un yemyeşil bahçelerinden Malacca Kenti'nin kentsel peyzajına kadar, Malacca'da gitmeniz gereken bir kaç yeri buraya sıraladık: 


A'FAMOSA 

1511'de inşa edilen yerleşim, ilk başta tüm yamaca yayılıyordu, ancak şu anda sadece Porta de Santiago'dan giriş yapılıyor. 
Asya'daki en eski Avrupai mimari kalıntılarından biri; Jalan Kota'daki Istana ke Sultanan'ın yanında yer almaktadır. A'Famosa, Malacca'nın en ünlü gezi noktasıdır. Aslen Portekiz'in Malacca Sultanlığı'na girişine liderlik eden Alfonso de Albuguergue tarafından inşa edilen kalenin kalıntıları, yıkık bir giriş kapısıdır ve St. Paul Kilisesi'nden yokuş aşağıdır. 


JONKER SOKAĞI 

Çin Mahallesi'nin merkezi caddesi olan Jonker Sokağı, antika dükkânlarıyla ünlüydü. Ancak her antika ve antikacının zamanı gelince hayatınızdan çıkıp gitmesi gibi, yıllar geçtikçe lokanta ve el işi dükkânlarına ve restoranlara dönüştü. Jonker Street'in en iyi kısmı, cuma ve cumartesi günleri, lezzetli ikramlardan ucuz sakızlara kadar her şeyi satan gece pazarıdır. 


MELAKA SULTANATE PALACE 

Sultan Mansur Shah'ın 15. yüzyıldan kalma sarayının ahşap bir kopyasıdır. St. Paul's Tepesi'nin dibinde, 1985'te, 16. yüzyılda, Sejarah Melayu (Malay Annals) metnindeki hesaplara dayanan geleneksel yapım teknikleri ve malzemeleri kullanılarak özenle inşa edilmiştir. Yıllara göre, Sultan Mansur Şah'ın yedi katlı sarayı, tamamen çivi olmadan inşa edilmiş ve oyulmuş ahşap sütunlarla desteklenmiş ve bir bakır ve çinko çatıya sahipti. 1459 yılında dünyada inşa edilen en ayrıntılı kraliyet sarayı idi. 


WwWwWw.cruiseandtravel.com.ir 51 


Bombay 
HİNDİSTAN 


Hayalperestler ve emekçiler, küçük yıldızlar ve gangsterler, sokak köpekleri ve egzotik kuşlar, sanatçılar ve hizmetçiler, balıkçı ve crorepatis (milyonerler) ve birçok insanla dolu bir şehir. Hindistan'ın en üretken film endüstrisine, Asya'nın en büyük gecekondu mahallelerine (dünyanın en pahalı evinin yanı sıra) ve kentse bölgedeki en büyük tropikal ormana sahiptir. Bombay, Hindistan'ın finans merkezi, moda merkez üssü ve dinsel inanışların nabzın tutan bir kent. Eğer Hindistan'a ilk kez geldiyseniz ve Bombay Hindistan'da gittiğiniz ilk sehirse, kendinizi kalabalığa hazırlayın. 
Bu tehdit edici değil ancak çok hareketli. Benzersiz çarşıları, gizli tapınakları, Hindistan'ın önde gelen restoranlarını ve gece hayatın keşfedeceksiniz. 


CHHATRAPATI SHIVAJI TERMINUS 

Hem heybetli hem de coşkun bu anıtsal tren istasyonu, şehrin en büyüleyici Gotik binasıdır. Victorian, Hindu ve İslami tarzların bir karışımı olan yapı, kubbeler, kuleler ve vitrayların heybetli yapısıyla insanları büyülüyor. Merkezi kule ve orta avlu üzerinde tavus kuşu dolu pencereleri süsleyen köpek yüzlü gargoyleler ile yapı tamamen muhteşem. Bu nedenle de yapı UNESCO Dünya Mirası statüsünde. 
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ISKCON JUHU 

Hare Krishna öyküsünde önemli bir rol oynayan bu yapı, kurucu AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada burada uzun dönemler geçirir (bitişik binasındaki mütevazı yaşam alanlarını ziyaret edebilirsiniz). 
Tapınak bileşiği, Hinduların ibadet vakitleri boyunca, ritüelleri olan davul sesleri eşliğinde kirtan dansı ile çok bilinen bir sevinç duygusuna dönüşen ibadetlerine devam ederler. Yapının içindeki duvar resimleri, Hare Krishna anlatısını detaylandırır. 


SANJAY GANDHI ULUSAL PARKI 

Metropolün bir tropikal ormanla çevrili olabileceğine inanmanız zor değil mi? Kalabalık şehrin dışında, parlak flora, kuşlar, kelebekler, leoparlar ile betonlara ve kalabalığa meydan okuyor. Bu, uçsuz bucaksız bir huzur duygusu demektir. Bu parkta, kendi başınıza yürüyüş yapamazsınız. 
Bunun için Bombay Doğa Tarihi Derneği yardıma her zaman hazırdır. 
Shilonda şelalesini, Vihar ve Tulsi göllerini ve hatta parkın en yüksek noktası olan Jambol Mal'ı görebilirsiniz. Parkın en ilgi çekici seçeneği olan Kanheri Mağaraları, parkın içinde 6 km uzunluğundaki Budist rahipler için 
109 konut ve manastır yapısıdır. Her biri erişilebilir olmayan mağaralar, 
1000 yıldan uzun bir süredir, M.Ö. 1. yüzyıldan başlayarak, genişleyen bir 
manastır üniversite kompleksinin parçası olarak gelişmiştir. Ekim - Nisan arası kuşları, Ağustos - Kasım arası ise kelebekleri görebilirsiniz. 
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Ramazan Bayramı keyfınin doyasıya çıkartılacağı harika bir tatil. 


İzmir şehir merkezinde muhteşem körfez manzarası eşliğinde sunulacak olan Ramazan Bayramı konaklama paketleri birbirinden özel fırsatlar ile 
4 sizleri bekliyor. Her sabah körfez manzaralı odanız, birbirinden leziz 
naturel ürünlerle hazırlanan zengin açık büfe Doubletree by Hilton Izmir Alsancak kahvaltısı ve her zevke hitap eden bir enfes lezzetler ile bayram coşkusunu Hilton farklı ile yaşayın. 
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Renove edilmiş otelimizde konforlu bir tatil sizi bekliyor... 


Bu sene yenilenen iç ve dış mimarimiz ile Doubletree by Hilton Izmir Alsancak konforunu sonuna kadar hissedeceksiniz. 


Yaz aylarının vazgeçilmezi havuz sefasını, İzmir'in tek roof havuzu ile panoramik şehir manzarası eşliğinde taçlandırın. 


Üstelik konaklarımızda Hilton Honors ayrıcalıları ile puan kazanabilir, kazandığınız puanları uçak bileti ya da dünyanın dört bir yanındaki muhteşem Hilton otellerinde konaklamaya çevirebilirsiniz. 


Türk Mutfağı'nın özel lezzetleri, aşçı başı Olcay Şef ve ekibinin hazırladığı zengin dünya mutfağı yemekleri sizi lezzet 


yolculuğuna sürükleyecek. 


DOUBLETREE 
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IZMIR ALSANCAK 
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Hong Kong'u bir turist gibi gezmek isterseniz bir çok yer önerilecektir size, Bu önerileri göz ardı etmemek gerek, ancak göz kamaştırıcı yoğunluğunun ve göz alıcılığının ötesinde, bir çok mahallede yaşayan insanlar size çok daha farklı ve güzel bir Hong Kong anlatacaklardır. 


Bir şehre gittiğinizde, onun içinde küçük küçük kasabalar bulursunuz. 
Bunların hepsinin kendine has kültürü ve neredeyse kişilikleri vardır. 
Zaman içinde insanların büyülü bir şekilde oluşturduğu topluluklar ve her birininin topluluğa kattığı o müthiş hikâyeler ile inşa olan bu küçük kasabalarda o öyküleri, zengin tarihi ve yerel yiyecekleri bulmak her zaman mümkündür. 


Şehrin en eski ve en tarihi mahallelerinde tarih, sanat, yemek ve kültür, muhteşem bir silüet altında yaşanır. Doğu ve Batı, geçmiş 


ve bugün, gelenekler ve yenilikler, heyecan ve huzur - bu mahalleler, Hong Kong'un zıt özelliklerinin bir arada var olduğu, karıştığı ve çarpıştığı yerdir. Şehrin bir mikrokozmosu olarak, ziyaretçiler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır aslında. 


Bu, sadece ruhunuzun sizi götürebileceği yürüyüşler ile mahallelerin kalbini keşfedersiniz. Elinizdeki kılavuzlarda 5 yol görülür. Bunları takip edebilirsiniz. Wyndham Street, Caine Road, Possession Street ve Çueen's Road Central ana hatları belirlenmiş büyük ve tarihi alan ve kolonyal dönemde inşa edilen ilk yollardan biri olan Hollywood Road. Sokaklardaki gizli hazineleri keşfetmek için yol boyunca, eski kasabanın kısa ama renkli tarihini karakterize eden ve sürekli değişen ama köklerinden asla sıyrılmamış bir şehre evrilmesine tanıklık edeceksiniz. 


MODERN HONG KONG'UN HIKAYESI BAŞLIYOR... 

Merkez ve Sheung Wan bölgesi, bu hikâyenin başladığı yer. İngiliz bayrağının ilk resmi olarak resmedildiği Buluntu Noktasından, 1840'lı yıllarda pek çok Çin'in yerleştiği yer olan Tai Ping Shan bölgesine, bu yolculuk insanı şehrin en eski caddelerinden birine götürüyor. 
Yürüyüşte Çin tapınakları, şehrin ilk bakteriyoloji laboratuvarı, Hong Kong'un en eski yargı ve polis binaları ile bir dünya kentinin kalbinde, hayatın neye benzediğini anlatan pek çok küçük dükkân var. 


POSSESSION CADDESİ 

Çok sıradan göründüğüne bakmayın. Possession Street Hong Kong tarihinde önemli bir yere sahiptir. 25 Ocak 1841'de İngiliz donanması yakındaki Possession Point'e indi ve 150 yıllık sömürge yönetimine başladı. Aslen sahile tünemiş olan Possession Street'e, ıslah yoluyla yeni bir yaşam alanı verildi. Bölge artık eski Hong Kong'un tadını hissedebileceğiniz tarihi dokunun yanı sıra hip lokanta ve butiklerle de çevrilidir. 
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TAI PING SHAN CADDESİ 

Possession Caddesi'nden yukarı çıktığınızda kendinizi 300 metre uzunluğundaki Tai Ping Shan Caddesi'nde bulacaksınız. Bu küçük sokağın iki tarafında bir dizi farklı antik tapınak vardır ve hepsi ayrı bir dua için ziyaret edilir. Merdivenin yakınında Tai Sui Tapınağı, Kwun Yum Tapınağı ve alçakgönüllü Fook Tak Sarayı. Bunların en dikkat çekici olanı muhtemelen, 'Kwong Fook | Tsz' adı verilen demir sacın altındaki dumanlı, kırmızı tapınaktır. 1856 yılında inşa edilmiş, tarihsel süreçte bir çok amaç için kullanılmış klasik bir tapınak örneğidir: Göçmen aileler için bir ata tapınağı olan bu yapı hastalar için bir sığınaktı. 


Öldürülen göçmen işçilerin o cesetleri, memleketlerine geri gönderilinceye kadar burada tutuluyordu. Kalıntılarının eve gönderilmesini göze alamayanlar için daha sonra anıt tabletler yapıldı. Tai Ping Shan Caddesi'ni süsleyen tapınaklar, ibadet eden kişilerin hâlâ uğrak yeri. 
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HONG KONG TIP BILIMLERI MUZESİ 

Bu Edward dönemi tuğla bina Hong Kong'daki tıp biliminin gelişiminin bir sembolüdür. 19. yüzyılın sonlarında, hıyarcıklı veba salgınının şehri vurmasından sonra sömürge hükümeti ilk olarak, bir bakteriyoloji enstitüsü kurulmasına yol açan tıbbi gelişim çabalarını hızlandırdı. Laboratuvar, 1906 yılında şehrin halk sağlığı için ilk klinik laboratuvarı ve Hong Kong'daki tıp bilimlerinin gelişiminin temel taşı olarak hizmete girdi. Bu müze aynı zamanda Çin ve Batı patolojilerini karşılaştıran dünyanın ilk müzesi olma özelliğini taşıyor. 


HONG KONG ÇIN YMCA, BRIDGES CADDESI MERKEZİ 

Batı ve Çin etkileri sömürge döneminde bir araya geldiğinde yerel mimari büyük ölçüde zenginleşti. Hong Kong'un Çin YMCA'sının Bridges Caddesi Merkezi bir noktada. 1918 yılında tamamlanan merkez, Chicago Okulu mimarisinin ve Çin çatı kaplama tekniklerinin altı katlı bir karışımıdır. 1901 yılında kurulan Hong Kong Çin YMCA, gençler için şehrin ilk gençlik merkezlerinden biriydi. Bridges Caddesi'nin merkezi, 


Hong Kong'da bir kapalı oyun alanı, yüzme havuzu, bir salon, bir fitness 


merkezi, restoranlar ve bir hostele sahip olan ilk merkezdir. 20. yüzyılın başlarında, Çin topluluğu için önemli bir sosyal merkezdi. 


MAN MO TAPINAĞI 
Ladder Sokağı 1840'larda inşa edildi, daha sonra batı toplumları ile Çinlileri kaynaştırmak amacıyla Sheung Wan ile birleştirildi. Şimdi, Ladder Street'ten inerken, bir çok yükseltinin arasından baktığınızda ilk gözünüze çarpan, Man Mo Tapınağı'nın yeşil çatısı olacak. 1847 ve 
1862 yılları arasında inşa edilmiş olan Man Mo Tapınağı, Lit Shing Kung 
ve Kung Sor'dan oluşan bir komplekstir. Man Mo Tapınağı, Edebiyat Tanrısı ve Savaş Tanrısı'na övgüde bulunurken, Lit Shing Kung tüm cennet tanrıları için yaratılmıştı. Kung Sor, toplumdaki anlaşmazlıkları çözmek için bir meclis salonuydu. Bu iyi korunmuş tarihi bina, 1847'den kalma bir bronz çanı ve 1862'den kalma bir tahtırevana ev sahipliği yapmaktadır ve granit sütunlar, granit kapı çerçeveleri, oyulmuş ahşap plakalar ve antik duvar resimleri içermektedir. 
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ŞEHİR REHBERİ 


PAK TSZ LANE PARKI 

Hollywood Road, Gage Caddesi ve Aberdeen Caddesi'nden korunan Pak Tsz Lane Parkı, Çin devrim hareketlerinin tarihinde önemli bir yer tutar. 13 Mart 1892'de Yeung Ku-wan ve Tse Tsan-tai, parkın hemen yanında bulunan 1 Pak Tsz Lane'de devrimciler için bir buluşma yeri olan Furen Topluluğu'nu kurdu. Toplum sonunda Sun'in Revive China Society ile birleşti. Etkinliğin anısına Pak Tsz Lane Park, grubun devrimci faaliyetlerinin gelişimini izleyen sergi panelleri ve etkileşimli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. O zamanlar topluluk üyelerinin kullandığı yol, parkın girişi olarak korunuyor. Beyaz duvarlar, siyah çerçeveler ve çitlerin yanı sıra kesme detaylarını içeren sessiz alan, tabakadan sonra Furen Society'nin tarihi katmanının gelişimini yavaş yavaş ortaya koyuyor. 


TAI! KWUN 

Merkez Polis Karakolu Kompleksi, İngiliz yargı sisteminin Hong Kong'a girişini temsil etmekte. Koloninin ilk günlerinde, Çin toplumu yüzyıllar boyunca yaptıkları gibi anlaşmazlıkları çözmek için tapınaklara giderdi. 
Zamanla, İngiliz sisteminin otoritesini kabul ettiler. Ama bu bina, bu mahallenin eşsiz Doğu-Batı-Batı mirasını hatırlatan Çin tapınaklarına yakın durmaya devam ediyor. Kantonca'da “büyük istasyon” anlamına gelen Tai Kwun, bir zamanlar polis karakol kompleksinin bir takma adıydı. Büyük kompleks, Merkez Polis Karakolu, Merkez Soykırımı ve Victoria Hapishanesi olmak üzere 16 bölümden oluşmuş anıtı kapsamaktadır. 19. yüzyılın ortalarında, polisin, yönetiminin ve hapishanenin ofislerini barındırarak, tarih içindeki yerini, bu bölgede sürdürülen hukuk sisteminin kalbi olarak gördü. Tarihsel önem bir yana, Tai Kwun muhteşem bir mimari eserdir. Eski Polis Merkezi binası, Neoklasizm'in göz kamaştırıcı bir örneği. 1862 ve 1864 yılları arasında inşa edilen barakalar, kompleksin en eskileri ve kendine özgü Roma tarzı kemeri ile bilinmekte. Bu binaların, polis karakolu, sulh yargıcı ve hapishane arasındaki hükümlüleri nakletmek için bireysel yollara sahip olduğunu belirtmek gerekir. Tai Kwun'un yeniden canlandırılması şu anda devam ediyor. İki yeni bina eklendiğinde, kompleks tarih, kültür ve sanat için entegre bir alan olarak işlev görecek. 


POTTINGER CADDESİ 

Tai Kwun, Pottinger Caddesi ve çevresine oldukça yakındır. Burada dolaşırken, eski yerleşke bölgesinde yaşayanların nasıl bir hayatları olduğuna dair ufak tefek ip uçları yakalarsınız. Burada yürürken dikkatinizi çekecektir, Pottinger Caddesi'nin neredeyse tamamında yer alan taş levhalar düzensiz bir şekilde döşenmiştir. Hollywood Caddesi ile Connaught Road Central arasındaki bu sokağın bazı bölümleri özellikle diktir. Düzensiz taş levhalar, bu sokaktan geçen taşıtlara kolaylık sağlarken, yağmur suyunun da birikinti yaratmaması için bu şekilde döşenmiştir. Bu eşsiz tasarım nedeniyle yerli halk bu bölgeyi hâlâ “Taş Döşeme Sokağı" olarak anıyor. 19. yüzyılda inşa edildiğinde caddenin her iki tarafında da tezgahlar vardı. Başlangıçta, ev eşyası ya da kıyafet satışı gibi hizmetlerin yanı sıra kıyafet tadilatı da yapılıyordu. Bugün, tüketici alışkanlıkları değiştikçe, çoğu dükkân, şenlik malzemeleri veya el sanatları satmayı tercih etmiş. 


HONG KONG'DA NEREYE GİTSEK, DEMEYIN 

Eğer tek bir şansınız varsa, bunu “The Peak"e gitmek için kullanın. Pişman olmazsınız. Eğer yapacağınız çok Şey varsa, ilk olarak “The Peak'e gidin. 
Burası, Hong Kong'daki en yüksek noktadır. Sömürgecilik dönemlerinden bu yana şehrin en seçkin mahallesi olan The Peak, bir çok zengin ve ünlü insanı cezbeden serin havası ve muhteşem manzarasıdır. Clark Gable'ın oynadığı 1955tarihli “Soldierof Fortune"filminin açılış ve kapanış sahneleri Peak Tramvayı'nda çekildi. Peak Tramvay Alt Terminalinde bulunan Peak Tram Tarihi Galeri'de bir çok detay bulabilir, tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. | Tepede göreceğiniz manzara, sizi büyüleyecek. 
Akşamın erken saatlerinde bu görüntü, ışığın göz kamaştırıcı oyunlarıyla önce pembeye ve sonra turuncuya dönüşür. Bu muhteşem seremonide sessizlik içinde aşağıya kulak verin: bir Asya kentinin sesini duyacaksınız. 
Eğer hareketli görüntü isterseniz, Peak tramvayını kullanın. Şehrin tüm değişimlerinde, gökdelenler yükselirken, insanların giyim modaları 
değişirken bu tramvay sessiz sessiz tırmanmaya devam ediyordu. 120 
yıldır, sebatla hizmet vermekte. Muhakkak deneyin. 
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LADIES MARKET 

Hanımlar, sizi şöyle alalım... Kıyafet, hediyelik eşya, takı... Bunların hepsi Tung Choi Street'teki 1 kilometrelik alanda sizi bekliyor. 
Pazarlık edeceksiniz, ona göre. Siz ne isterseniz burası onları satıyor. Erkekler için tam bir kabus olduğunu düşündüğümüz bu muhteşem pazar yerine gelirken, önerimiz yalnız gelmeniz. “Hadi gidelim" diyecek kimse olmazsa, pazarlığı da alışverişi de rahatlıkla yapabiliyorsunuz, bilginize. 


TEMPLE STREET GECE PAZARI 

Güneş battığında, tüccarlar mallarını ortaya çıkartırlar. Aynı zamanda büyülü bir şekilde opera sanatçıları, falcılar da beliriverir çevrede, Ana caddenin merkezinde yer alan Tin Hay tapınağından adını alan bu popüler sokak pazarı, Temple Street Gece Pazarı'dır. Burada siz kendi filminizin kahramanı olursunuz. Çünkü bir çok alışveriş yapılacak minik minik malzemeler var ve aynı zamanda Çin tiyatrosunun, pazaryerinde bir şenliğe dönüşerek her gece sergilenmesi de cabası. 


SAAT KULESİ 

44 metre boyunda duran eski Saat Kulesi, Kowloon-Canton 
Demiryolu terminalinin bir parçası olarak 1915 yılında dikildi. Bir zamanlar kalabalık olan istasyonun artık yerinde yeller esiyor, ancak bu granit ve tuğladan yapılmış devasa saat kulesi, tüm o zamanları zarif bir şekilde hatırlatıyor. Aynı zamanda bu saat kulesinin önemli 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bir yanı var, yolu buradan geçen tüm Çin'liler için, hayatı yeniden 


kurma, yeniden başlamanın bir işareti imiş. Değil, şehrin limanı üzerinden dünyanın diğer yerlerinde yeni hayatlar başlatmak için sondan geçen milyonlarca Çinli göçmen için önemli bir dönüm noktası olmuştur. 


NE YESEK? 

Çin Barbeküsü 

Hong Kong'da iseniz bu lezzetli yemeği kaçırmanız imkânsızdır. 
Yüksek derecede pişirilmiş etler açık ateşte ya da fırında kavrulur ve restoranın içine asılır, sokaktan baktığınızda görebilirsiniz. Çin topluluklarının olduğu her yerde bu manzarayla karşılaşabilirsiniz. 
Çin barbeküsü aldıysanız, yanında pilav, noodle ya da pirinç noodle söyleyebilirsiniz. Hatta bir kaç ayrı et tadına bakmanız da mümkün. 


Dim Sum 

Dim Sum, “Kalbine dokun" anlamına gelir. Eğer zor beğenen bir yapınız var ise bu restoranlardaki çeşitlilik sizin de kalbinize dokunabilir. Kızarmış yiyeceklerden çok buğulanmış ve bambu kaplarda servis edilen çeşitli yiyecekler var bu tip restoranlarda. 
Kalbe dokunan diğer tarafı da bir öğle yemeğinde dostlarla bir araya gelinerek güzel bir zaman dilimi yaşamak ile ilgilidir. Dim Sum restoranlarında aynı zamanda yüzlerce çeşit çay da bulunur. 
Bu muhteşem Hong Kong zamanının tadını çıkartın! 


Lösev 


Lösemili Çocuklar Vakfı 


Ramazan Bağışlarınızla 
Fitre ve Zekatlarınızla 


ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN 


Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi güldürmek ibadetlerin en güzelidir. 


İNTERNET 


>> online bağış losev.org.tr 


Bir çok kişi için “kırmızı çizgi"dir Uzakdoğu yemekleri. “Çin Lokantası” denilince karşımızdaki insanın yüz ifadesinden neredeyse hayata bakış açısını çözer hale geldik. 


Hele ki “Uzakdoğu” demeyin. İçinde öyle tatlar ve kimileri için öyle büyük korkular barındırıyor ki inanılmaz. Bu korkular da kendi hayal gücümüzle sınırlı desek yanlış bir sey söylememiş oluruz. Aslında tabakta size sunulan her şey illa salyangoz, köpek ciğeri ya da buna benzer fantastik unsurlar içermez. Çünkü genel, global bir damak tadı vardır ve bizler bu global damak tadına zaten ülkemize giren fast food dükkânları ile bir şekilde alıştırıldık. 


Ancak bu globallik içinde çeşitli nüanslar var, işte onları yakalamamız gerekiyor. Bu nüanslar ki bizleri birbirimizden ayırırken misafirlerimizi de daha güzel ağırlamamızı sağlıyor. İşte Uzakdoğu destinasyonundaki tüm yeme - içme olayı da bundan ibaret. Sizler kendinizi yormayın, buradaki restoranların size bilmediğiniz bir şeyler yedirme niyetleri zaten yok. Özellikle cruise yolculukları ile kara turu yapıyorsanız. Ama, derseniz ki “Ben oralara gitmeden, buralarda bir damak yolculuğu yapayım”, buyrun tariflerimize geçelim. Burada ufak ufak girizgahlarını yapacağımız yemekleri deneyebilirsiniz, damak keyifinize göre kendinize bir yol belirlersiniz: 


XIAOLONGBAO, ŞANGAY 
Bildiğimiz Çin Mantısı. Içinde biraz daha su olunca çorba gibi içilebiliyor. Şık restoranlardan, sokak satıcılarına kadar rahatlıkla 


GURME 


bulabileceğiniz bir yemek bu. Dolgusu fazla olsun, yeter. Şangay'da xiao long bak tadın, pişman olmayacaksınız. 


PATLICANLI ET, HONG KONG 

Patlıcan sevmeyenlerin “dönüşüm yaşadığı” bir yemek bu. Öncelikle kızartılan patlıcan, sonra et ile çevrilir ve domates bazlı bir sos eklenir. Hong Kong'da her yerde ve Çin Kanton'da sadece bir kaç restoranda bulabileceğiniz bu yemek, muhakkak tadılmalı. Et olarak genellikle domuz eti kullanılıyor, bilginiz olsun. 


JAWAIN BUTTER PARANTHA, AMRITSAR, HINDISTAN 

Kesar restoranlarının sessizliğe büründüğü sadece üç gün vardır. Bunlardan ikisi, tapınak zamanında, diğeri ise kapalıyken. 
Fransızların ekmek, kruvasan türü hamur işlerinin kralı olduğunu düşünüyorsanız bir de bunu deneyin. Amristar'da bir arka sokaktaki mütevazi dhaba restoranında bulacağınız hazine sizi alıp götürecek. 
Ekmeğin içine bir şeyler katmak isterseniz, Palak Paneer iyi bir köri. 
Peynirli ve ıspanaklı bir köri sosu olarak düşünebilirsiniz. Yerel favori “Dal Fry” bilginiz olsun. 


NASI LEMAK, MALEZYA 

Malezya'nın meşhur yemeğidir. Ançuez, mürekkepbalığı, yumurta, salatalık ve kırmızı biber ezmesi olarak tarif edebileceğimiz “sambal" ile yapılır. Tüm bu malzeme, Hindistan cevizinde pişirilir. Çöplere sarılmış envayi çeşit yiyecek, ızgara ya da buharda haşlama olarak hazırlanıyor ve servis ediliyor. 
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Malzemeler 


« 500 gr. yapışkan pirinç akraik 20 yapışan pirinç ç köfte A 2 ii i i e < Yapışkan pirinçleri büyük bir kapta su içinde 2- 3 saat bekletin. SOME bir e lee deriyi a boşaltın. 


miktarı) 

» Saz yaprakları veya bambu yaprakları 
« Kırmızı et 400-500 gr. 

« Soya sosu 

« Pişirme şarabı ER 
» Beyaz şeker 


Not 7: Saz/bambu yaprakları tüm yıl boyunca olmaz. 
Çevrenizde Çin ürünleri satan bir yer ya da Çin restoranı var ise, yaklaşık 15 gün önceden sipariş etmelisiniz. Tariflerde genellikle et olarak domuz eti öneriliyor, seçim size kalmış. 


Not 2Eğertatlı bir Zongzi hazırlamak istiyorsanız, Çin Hurması-olarak da bilinen hünnap kullanabilirsiniz. Pişirme işlemi aynı sekilde yapılıyor. Yemeği servis “ederken, yaprakları ayırdıktan sonra bal eklemelisiniz. 


5 Yaprakları ıslak üyesi 


“ Kırmızı eti Eyi Ve dilimleyin. Düz bir zemin e yerleştirin Kırmızı eti 3-4 cm küplere kesmek de iyidir. > 


« Sarıldıktan sonra pirinç köftelerini bien içini kullanılacak EY ipi ? 
önceden hazırlayın. ii 


“Etin üzerine az' bir miktar yemek şarabi, beyaz şeker ve soya sosu 


- ekleyin. Etleri birlikte duracak şekilde bir araya koyun. 


> Zongzi Nasıl Sarılır: 3-4 tabaka yaprağı bir araya getirin, altını bir koni «olacak şekilde katlayın, Bu koninin. içine yapışkan pirinci, eti ve sonra > tekrar pirinci koyun. Et arada kalacak. Koni yaptığınız kısım haricinde kalan yaprakları koninin üzerine doğru katlayın. Elinizle sıkıca tutarak, bağlayın. 

İlk Zongzi'niz hazır! 


5 Ocağa bir wok yerleştirin. İçine su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun 
içine Zongzi'yi. koyun, kapağını kapatıp kaynatın. Bu kaynatma işlemi 

1. saat ile 2 saat arasında sürüyor. Çok doldurduysanız daha da uzun sürebilir. Kaynama işlemi uzun sürdüğü için tencereye arada sırada kaynar . 
su eklemeye devam etmelisiniz. 


Zongzi' lerinizi soğutmaya bırakın. Yemeğiniz servise azil sağladığınız ipleri çözüp yaprağı içten ayırın. i 


- Afiyet olsun! 


s bir bezle 
kapatın» 2 


> imi el rağ içini di “önce sıcak suyla nem 
Sonra tuzla ovun. Boyun kısmını: tahta kürdan ve iplikl saat açık havada asarak kurumaya bırakın. 


kayi Maydanozu iri kıyın; -Yağı tava veya wökta kızdırın, sebzeleri 2:dakika — karıştırarak kavurun. 1.bardak su ilave ederek 5 dakika ağır ateşte pişirin. 
— Anason, tane karabiber, -Soya.s0osu ve şekeri vg karışımı ördeğe doldurup z - kürdanla karnını kapatın, 


3.175 döke eti fırında gara teli SEİR T sağ izetin 125 
— i < ml.-kaynar su ile bal ve sirkeyi karıştırıp, sık-sık ördeğe fırça ile sürün. 
ei mek kaşığı sivı yağ > EE ZAP 5 <.Kızardıktan sonra-biraz soğumaya “birakin: Karın: kısmını saçıp. suyunu 
5 wok' a boşaltın. Mısır nişastasını bir miktar su ile karıştırıp ördek suyunu 


e demet maydanoz 


“2 tatlı kaşığı anason” İĞ vi 

ENEL Er vg “Afiyet olsun! 
-w T tatlı kaşığı tane karabiber. . 

- 2 yemek kaşığı soya sosu 


15 tatlı kasığı"seker 


141/2 tatlı kasığı mısır nişastası go 


«3'yemek kasığı bal. EE | A 


«1 yemek kaşığı sirke 


UZAK DO 


FESTİVALLER 


Uzakdoğu'nun kadim zamanlardan gelen çok güzel festivalleri var. Bu güne kadar gelirken çeşitli aşamalardan geçmiş olsa da temelde amaç aynı. Ritüellerde zaman içinde değişiklik olmuş sadece. Daha eğlenceli ya da görsel açıdan daha zengin hale getirilmişler. Teknolojinin de büyük etkisi var tabi. Ancak teknoloji, festivallerin doğuş amacına hizmet ediyor, çünkü buradaki insanlar, eğlenmenin, sevginin, kahkahanın da kadim zamanlardan geldiğini çok iyi biliyor. 


, Tay dilinde olarak “yazılan - festival, Tayland #Krallığı * . boyühca ve.güneybatıdaki Tai kültürleri (Laos, Shan, Mon, & Tanintharyi, Kelagtan, Kedah ve Xishuangbanna) ile yakın ülkelerde her yıl Kütlanan bir Siyam festivali. Loi Krathong, geleneksel Tay ay takviminde 12. ayın. dolunayının aksamında gerçeklesir, bu nedenle de festivalin kesin tarihi her yıl değişmekte. Batı takviminde bu genellikle Kasım ayına denk düsüyor. Chang Mai'de üç gün süren bu festivalin bu seneki tarihi 21-23 Kasım. Tayland'da 


Loi Krathong lağ bilinen festival, Myanmar'da ; ii "Tdzaungdaing ! i Lanka'da "Il Full Moon Poya” , Il ” ve Kamboçya'da " m Touk” olarak bilinmekte. Böyle f i bir çok başka ülkede başka isimleri var. “Loi” yüzmek, - i “Krathong” da kimi yerlere göre sepet, kimi yerlere göre de nilüfer yapraklarının üstüne çiçek ve tütsü konularak yapılan adak. Festival, Budizm'e göre sorunlarını bırakarak a “ özgürleşme çağrısı taşıyor. Loi Krathong ile birlikte aynı zamanda aynı yerde kutlanılan bir festival daha var: Yi Peng. Bu festivalde de “khom-fai” olarak isimlendirilen büyük kağıt fenerlere, kurtulmak istediğiniz her seyi yazıp fenerin altındaki özel bir bölümünü yakarak evrene N bırakıyorsunuz. 


pa indi 


Maka Bucha 


ŞubatyadaMartayınadenk gelen dolunayda gerçekleşen bu festival, Tayland'ın 4 önemli Budist festivalinden birisi. Bu sene 1 Mart'ta kutlanan, gelecek sene de 19 a Şubat'ta kutlanacak olan Makha Bucha, aynı zamanda herkesin tapınaklardaki dini törenlere katılabilmesi için ulusal tatil olarak ilan edilmiş. Makha, lunisolar takvime göre 3. Ay demek. Bucha da "Onur" anlamına geliyor. 
Budistlerin en kutsal günlerinden birisi olan Makha Bucha, dolunayda, 1250 kişinin spontane bir şekilde Veluvana Tapınağı'nda, Buda'nın önünde toplanması ve Buda'nın öğrencileri olarak aydınlanmaya ulaşmalarını anlatıyor. Bu festival boyunca tüm Tayland'daki Budist tapınaklarında keşişlerin arkasındaki halk ellerinde mumlarla tapınağın etrafında dönüyorlar. Bangkok'taki kutlamaların merkezi ise mermer tapınak olarak da bilinen Wat Benchamabophit tapınağı. Bu günlerde Tayland'da olursanız, resmi tatil olduğu halde banka ve ticaret merkezlerinin açık olduğunu görebilirsiniz. 
Ancak alkol satışı yapılmıyor. Pub ve barlar da kapalı. 
Ancak, otel barları açık oluyor. Dini törenleri izlemek için tapınağı ziyaret ederseniz, alçak sesle konuşmaya dikkat etmelisiniz. 


Tin Hau 

Hong Kong'daki Tin Hau Festivali, yıl boyunca bölgedeki Tin Hau tapınaklarında yapılan en renkli kutlamalardan biridir. Tin Hau, deniz tanrıçasının ismi. Hong Kong halkı, geçimini okyanus üzerinden sağladığı için Tin Hau, şehrin “Koruyucu Azizesi” olarak kabul ediliyor. Özellikle balıkçı köylerinde bu festival, inanılmaz görkemli bir hale bürünür. 
Tin Hau'nun doğum günü olarak kabul edilen festivalin başlangıç tarihi, Ay takvimine göre her yıl 3. Ayın 23. günüdür. Bu tarih, bu sene Mayıs'ın 8&ine denk geldi. Hong Kong'da 60'tan fazla Tin Hau tapınağı olduğu için, festivale katılmak konusunda bir sıkıntınız olmaz. Çünkü festival her tapınak çevresinde kutlanmakta olur. Yine de en eğlencelileri nerede, diye soracak olursanız, tavsiyemiz, balıkçı köylerindekiler olacaktır. Bu bölgelerde tekneler renkli bir şekilde dekore edilir ve geçit töreninde çok renkli manzaralara tanık olursunuz: kung fu grupları, yürüyen bantlar, davul çalma, aslan ve ejderha danslarıyla dolu geçit törenleri... Özellikle kağıt çiçeklerle süslenmiş Fau Paular büyüleyici. Deniz Tanrıçası'nı onurlandırmak için benzersiz kuleler yapılır ve herkes kendi yeteneklerini geçit töreninde sergiler. Ayrıca tekne turları, kağıt süsler ve tütsü yakma, havai fişekler de kutlamayı taçlandırır. 


Dragon Boat Festival 


Fuerteventura adasında, Virgen de la Pea'nın şenlikleri Modern Çin'in en çok bilinen hikâyesi bu festivalin temelinde yatar. Hikâye, Zhou Hanedanlığı'nın, Savaşan Devletler döneminde, antik Chu dönemine ait şair ve bakan Ou Yuan'ın ölümünü anmasına dayanıyor. Bir insanın ölümü bu kadar coşkulu mu kutlanır, diyeceksiniz. Haklısınız da. Ancak burada durum farklı, hikâyesi şöyle, zamanın kralı, gittikçe güçlenen Gin ile ittifak yapmaya karar verir. Yüksek makamlarda çalışan Gu Yuan, halk için çok olumlu olmayacağını düşünerek bu ittifak kararına karşı gelir ve sürgüne gönderilir, Sürgündeyken büyük bir şiir yazar. Yaklaşık 30 yıl sonra, Gin, Chu başkenti Ying'i ele geçirir. Bu haberi alan Ou Yuan, umutsuzluk içinde Miluo Nehri'nde kendini boğarak intihar eder. Ona hayranlık duyan yöre halkı, onu kurtarmak, en azından cesedini bulabilmek için nehre akın eder. Şimdiki tekne yarışlarının temeli de bu arayışa dayanmakta. Halk, sevdikleri bu şairin vücudunu bulamadıklarında, yapışkan pirinç pilavı toplarını nehre atarlar ki balıklar Ou Yuan'ın vücudunu yemesin. Festival, Çin takvimine göre, 5. Ayın 5. Gününde başlıyor. 2 gün sürüyor. Bu yıl, güneş takvimine göre, Haziran ayının 16 ile 18'i arasında kutlanacak. 
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Maymun Festivali 
1989'da ilki gerçekleştirilen Maymun Açık Büfe Festivali'nin aslında pek manevi tarafı olduğu söylenemez. Khmer tapınağının yakınındaki Lopburi'nin en eski yerleşim yeri olan Phra Prang Sam Yot'da yapılan bu festival dolayısı ile bölgenin adı “maymunlar şehri”, 


Her yıl binlerce turisti çeken bu festivalde, 3 bin'den fazla maymun için her yıl 4 bin kg'dan fazla yiyecek sağlanıyor ve lüks bir açık büfe sunumuyla, içine şeflerin sevgilerini de katarak hazırladıkları olağanüstü yiyeceklere, salatalara dönüşüyor. Maymunlar için hazırlanan bu muhteşem açık büfede yok yok. 


Maymunlarla etkileşim hem eğlenceli hem de samimidir. 
Ancak, maymunlar beslendiklerizaman saldırganlaşabiliyorlar. 


Bunun bir başka nedeni de şu, bir şeyin yenilebilir olduğun inandıysa onu kimse tutamıyor. Bu nedenle, bu festival katılmak isterseniz, özellikle değerli eşyalarınızı, gözlüklerini de dâhil olmak üzere muhakkak koruma altında tutmalısınız. 


DP w 


N 


Tayland Phi Ta Khon Festivali 


Uzun zaman önce, Prens Vessantara'nın (geçmiş yaşamında Buda) uzun bir yolculuk yaptığı söylenir. 


Gerçekten de, o kadar uzun bir süre gitmiş ki onun öğretisini benimseyenler, Vessantra'nın aslında ölmüş olduğuna inanmaya başlamış. Vessantra bir gün canlı ve sağlıklı olarak geri dönmüş. Müridleri o kadar sevinmişler ki çok büyük bir kutlama yapmışlar. Bu kutlamanın, ölüleri bile uyandırdığı söylenirmiş. 


Kutlamalar zaman içinde devam etmiş ve Tayland'ın en eğlenceli festivallerinden birisi haline gelmiş. Genellikle tarihleri değişse de Haziran ayı içinde gerçekleşen üç günlük festivalde insanlar hayalet maskeler takıyor ve Loei ilindeki Dan Sai semtinin sokaklarında geçit törenine ve partiye katılıyorlar. 


Maskeler gerçekten de görmeye değer. Kimileri oldukça ürkütücü. Kurutulmuş yapışkan kabuklardan yapılmış ve canlı renkler ile ustaca el boyaması ile tamamlanmış bu maskeler, festivalin en önemli özelliği. 


Songkran Tayland 


Songkran, aslında saflaşmayı sembolize etmek için hafif bir su serpintisi olarak başlayan bir Budist geleneği imiş. Ancak zaman geçtikçe insanlar, durumu, insanı kutsayan yüce bir su dövüşü haline getirmişler! Şu bir gerçek ki şimdiki hali, eskisinden daha eğlenceli. 
Songkran'a gitmeye kararlıysanız aklınızdan çıkarmamanız gereken önerilerimiz şöyle, Her şey eğlence için yapılıyor, kimse sizi sinirlendirmeye çalışmıyor, bu nedenle hiç bir şeye kızmayın. Baştan aşağı su içinde kalacaksınız, bunu kabullenin. Eğer kuru kalmak istiyorsanız herhangi bir bina içine girin. Kokulu toz ve sudan yapılmış gri-beyaz bir macun içinde olma ihtimaliniz de var, zararsızdır ama gözlere gelmemeli. Çevrenize şunu söyleyin: “sawadee arı mai" Anlamı: “Yeni Yılınız Kutlu Olsun!', çünkü bu onların yeni yılı! Değerli eşyalarınızı korumak için su geçirmez bir poşet kullanın, bu çok ucuz ve yaygın olarak mevcut. Beyaz giymeyin, ıslandığınızda içiniz olduğu gibi görünebilir. Tayland'da rahipler çok saygı görüyor, bu yüzden asla onlara su atmayın. Motosiklette giden kişiler aniden ıslanırsa kaza yapma ihtimalleri çok fazladır. Bu nedenle Songkran boyunca motosiklet sürmekten kaçının. Püskürtülmekte olan suyu yutmayın, nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Islak döşeli zeminler kaygan olacaktır, bu nedenle ayağınızda kaymayan bir şeyler olsun. 
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AYIN KONUĞU 


NEVRA SEREZLİ 


4 


Tiyatroya adanmış bir ömür, kültür ve sanata vakfedilmiş bir yaşam. Tiyatro sanatının usta ismi Türk Tiyatrosunun gerçek primadonnalarından büyük sanatçı Nevra Serezli ile Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirdiğimiz keyif dolu röportajımız. 


Röportaj: Berk Ercan MÜHÜRDAROĞLU 
Fotoğraf: Neşe TEKINOZ 
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Eskilere gitsek, mesela Devekuşu Kabare Tiyatrosu günlerine. Nasıl anılar kalmış belleğinizde? 

Gerçekten şahane bir tiyatro yaşantısıydı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu dönemini düşününce aklıma çok güzel günler geliyor. Çok iyi ve başarılı oyuncularla aynı sahneyi paylaştım. Hep de dolu salonlarda oynadım. Elbette az gişe yapan oyunlarım da oldu ama genellikle gişeye gelirken hiç korkup telaş etmezdim. Çünkü oyunlarımız hep tutardı. Çok keyifli günlerdi hakikaten. Hele müzikaller... Çok eğlenirdik. 
İsimlere baksanıza: Adile Naşit, Aysen Gruda, Erol Evgin, Mehmet Ali Erbil, Altan Erbulak... Daha kimler kimler, saymakla bitmez... 


Bu saydığınız isimlerin yerini tutacak ya da önüne geçecek pek kimse de çıkmadı galiba? 

Sırayla yavaş yavaş gitti o star dediğimiz isimler. Haliyle de artık eskisi gibi star kalmadı. Geride kalan birkaç kişiyiz. Suna Keskin, ben, Füsun Erbulak... Bizim dönemimizin tiyatro şöhretleri çok önemliydi. 
Bizim zamanımızda bu kadar çok televizyon kanalı da yoktu. 
Şimdi öyle mi, bir sürü kanal var. Artık bir dizide oynadın mı şöhret oluyorsun hemen bir tiyatrodan teklif alıyorsun. Bir sezon oynamak yetiyor bir daha da tiyatroya devam etmiyor. Çünkü dizide oynayınca o kadar çok para kazanıyorlar ki dizi tekliflerini de kabul ediyorlar. 
Gençleri de anlamak, hak vermek gerekiyor. 


Şimdiki komedi oyuncularını beğeniyor musunuz? 

Demet Akbağ on numaradır, çok beğenirim. Yasemin Yalçın, Binnur Kaya bunlar çok iyi isimler, Yakın dönemde Büşra Pekin'i de beğeniyorum. Gülse Birsel mesela çok iyi bir yazar. Komediyi çok iyi bildiği için kendi komedisini de bu şekilde çıkarıyor. Eskilerden sayarsak Ayşegül Atik, Perran Kutman, Adile Naşit, Aysen Gruda, Gazanfer Özcan... Bu isimlerin benzeri yok, çıkmıyor da. 


Gençler sizin bilginizden, tecrübenizden faydalanmak istiyor mu? 
Çok haksızlık etmeyeyim ama eskiden olduğu gibi bir şey öğrenmeye çalışan da yok. Oyun bitiminde kulise konuşmak için gelen gençler 


olurdu. Artık çok az öğrenci geliyor. Tiyatro eğitimi alan bir öğrencinin, “Şu rolü nasıl oynuyorsunuz, bu karakteri nasıl yorumladınız?" Diye sorması lazım. 


Peki, simdi o gençlerin yerinde olmak ister miydiniz? 

İsterdim. Bizim genç olduğumuz dönemde bu kadar çok dizi, bu kadar çok televizyon projesi yoktu. O dönem kendi çabamızla program yapardık. TRT'te "Deneme Televizyonu" adında hem yazıp hem oynadığımız bir program vardı. Hani şimdiki "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibiydi. Fiziğimiz gayet düzgündü, eğitimimiz de vardı. 
Herhalde simdi genç olsaydım Beren Saat'e gelen dizilerden ben de kısmetimi alırdım. Bizler genç kadın rollerini ozamanlar harcadık. 


Peki, biraz da eşiniz Metin Serezli'den bahsetsek... 

Her duruma karşı olumlu yaklaşırdı. "Her şerde bir hayır vardır" sözünü eksik etmezdi dilinden. Hasta olduğu dönem bile bir şikâyeti olmadı. 
Benim destekçim oldu hep. Özlediğim tek şey artık onunla bir şeyleri paylaşamamak. Neyse ki birbirimize söylemediğimiz bir şey kalmamıştı hayatta. Mezarına mümkün olduğunca az gidiyorum, iyi gelmiyor bana. 
Evde olduğunu hissetmek, düşünmek bana daha çok huzur veriyor. 


Eşinizi kaybettiğiniz o ilk günler ayakta kalabilmeyi nasıl başarmıştınız? 
İnatla sakinleştirici ilaç bile almadım. Çünkü bu acıyı sonuna kadar yaşamam gerekiyordu. Öyle ki acaba çayıma ilaç koyuyorlar mı diye düşünüp ikram ettikleri çayı bile kontrol ediyordum. O acıyı yaşarsam atlatabileceğimi düşünüyordum. Özlersem fotoğrafına bakıyorum, sesini dinliyorum. 


Metin Bey'le aranızda on yaş vardı, bu sorun olur muydu? 

Yaş farkı önemli değildi. Tanıştığımızda 34'ündeydi. Çoğu zaman Metin benden daha gençti. On senelik yaş farkını hiç anmadım. Ruhu da, fiziği de öyleydi. Hastalanmasaydı hepimizi sollar, bu sene yine oynardı. 
Oyunlarda ben yorulurdum, o yorulmazdı. Babam da çok medeni insandı. "Baba ben çok aşığım, evleneceğim" dediğim zaman kabul etti. 
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Eşinizin yakışıklı olması sizin için önemli miydi? 

Esas karşındakinin kalbine ve huyuna hayran olacaksın, görüntüsüne değil. Görsellik gidiyor. Sen de yaşlanıyorsun, o da. Bir süre sonra fiziksel özelliğini siliyorsun. Karakterine, ruhuna hayran değilsen bitti. 


“Yuvayı dişi kuş yapar" denir ya, sizce bir ilişkide kadın nasıl olmalı? 

Kadın öncelikle sevecen olmalı. Eşini sevdiğini, ilgilendiğini, onun için birtakım fedakârlıklar yapabileceğini göstereceksin. Çalışan kadın da olsan, evde de otursan bir erkek kadını, kadın gibi görmek 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ister. Süslenmekten söz etmiyorum. Tatlı dilini eksik etmeyeceksin, tatlı dille her şeyin üstesinden gelinir. Metin'e "hayatım boyunca sana her istediğimi yaptırdım, ruhun duymadı" derdim. Hakikaten yaptırırdım. Emir vererek değil tabii. Kazık kadar kadın da olsam genç kız edasıyla söylerdim. 


Peki gelelim seyahatlere. Ne kadar sıklıkla Cruise yolculuğu yaparsınız? 
Cruise eğlencelerini çok severim. Cruise içinde bulunan lezzetli yemekler, arkadaşlıklar, yeni insanlar tanıma fırsatı hepsi çok keyifli. 


Ne zaman Cruise yolculuğu yapmayı düşünüyorsunuz ? 
Eylül 2018'de 


Cruise yolcuklarını secme sebebiniz nedir? 
Rahatlık konfor ve disiplin. 


İlk ne zaman deniz seyahati yaptınız? 
Yıllar yıllar önceydi asla unutamam. Küçük bir gemiydi ama o gemide ki eğlencelerimiz unutmam. Gemi karaya bile oturmuştu. 


En sevdiğiniz seyahat noktaları? 
Yunan adaları, Santorini 


Türkiye 'de en çok sevdiğiniz tatil bölgeleri nelerdir? 
Bodrum, Marmaris, Göcek 


En unutamadığınız anınız? 
Ingiltere Londra seyahatimizde ben, Metin Serezli, Göksel Kortay 


birlikte gitmiştik. Londra'da 3 gün üst üste soyulduk. 
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PEKCAN 
SEYYAHIMIZ 


TÜRKEŞ 


Pi JUKEİ 


Uzun zamandır hayallerimi süsleyen ve görmeyi çok arzuladığım Phuket'e Bangkok aktarmalı uçakla ulaştım. Phuket Adası daha ilk görüşte beni büyüledi... 


PHUKET TOWN 


Uluslararası Havaalanına sahip olan Tayland'ın dünyaca ünlü Turizm adası Phuket'e dünyanın her yerinden turistler akın etmektedir. 
Müzelerden tapınaklara, mağazalardan kafe ve restoranlara kadar tüm alternatifleri içinde barındıran Phuket Town, adeta adanın kalbinin attığı nokta olmasıyla yerli halkı ve turistleri bir araya getiriyor. Phuket Town'da son derece kaliteli müziklerin yapıldığı canlı müzik barları bulunuyor. Eski bir ticaret noktası olarak köklü bir tarihi içinde barındıran Phuket'de tapınaklar ve diğer yapılarda SinolÇin) ve Portekiz mimarisinin izlerine rastlamak mümkün. Yüz yıllar öncesinden beri her milletten insanın ticaret yapmak için buluştuğu Phuket Town, bu renkli geçmişin izlerini taşıyor. 


GOLDEN DRAGON STATUE 
ALTIN CANAVAR HEYKELİ 


Şehri gezerken birçok Budist ve Çin tapınaklarına rastlamak mümkün. Halkının büyük çoğunluğunu Budistlerin (o oluşturduğu Phuket'te "Wat" olarak adlandırılan Budist tapınakları ve “Taoist" olarak adlandırılan Çin tapınakları mevcut. Phuket Eski Şehirde Golden Dragon Statue (Altın Canavar Heykeli) bulunuyor. Şehirdeki koloni dönemi Çin - Portekiz mimarisi ile inşa edilen binaların bir kısmı restoranlara ve canlı müzik yapılan barlara dönüştürülmüş. 


ADALAR CENNETİ 


Gündüz ister adalar arası tekne turlarına katılın isterseniz Phuket denizinin ve kumsalının keyfini çıkarın. Zaten gece hayatı çok renkli geçtiği için yorgunluğunuzu ancak kumsallarda yatıp dinlenerek geçiriyorsunuz... Phuket'in çevresinde büyük küçük bir çok ada 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bulunmakta. Her birine teknelerle ulaşmak mümkün. Yolculuk esnasında bazen devasa kayalıklarla karşılaşırken, birden etrafın yemyeşil bir ormana büründüğünü görebiliyorsunuz. Phuket'e gidecek olanlara mutlaka adalar arası yolculuk yapmalarını tavsiye ederim. Türkiye'nin tatil beldelerinde olduğu gibi burada da adalar arası tekne turları yapılmakta... Filmlere konu olmuş ve adı bu yüzden ün yapmış bazı adalar, turistlerin ilgi odağı haline gelmiş. Adalar arası yolculuklarda da büyülenmemek elde değil. Hem deniziyle hem de adaların muhteşem güzelliğiyle kendinizden geçiyorsunuz... 


PHI PHI (Pİ Pİ) ADALARI 

phi Phi Adaları, Ko Phi Phi Don ve Ko Phi Phi Lee olmak üzere iki adadan oluşuyor: Ko Phi Phi Don daha büyük olan ve yerleşime açık adadır. Ko Phi Phi Lee ise sadece günübirlik turlar ile ziyaret edilebilmektedir. Turkuaz denizi ve ipeksi kum ile çevrili Maya Bay (Körfezi) (Phi Phi Adaları) Pitoresk manzaraları ile Phuket'in en turistik yerlerinden biridir. Bu Körfez, 2000 yılında çekilen Leonardo di Caprio'nun "The Beach (Plaj)" filmine konu olmuştur. Monkey Beach (Maymun Plajı) ve Viking Cave (Viking Mağarası), turistlerin ilgisini çeken yerlerden birkaçı... 


PHUKET FANTASEA-KÜLTÜR TEMALI PARK 


Kamala (o Heykeli'ni yakından görmek isteyenler ise tepeye çıktıklarında bu sefer adayı 360 derece seyretme imkânı buluyorlar... 
Phuket FantaSea, festival havasında gerçekleşen, eğitimli fillerin sergilediği gösteri ve kültürel aktiviteler çok ilginç. Paris Disneyland 
gibi 140 dönüm üzerine kurulmuş büyük bir tema parkı içerisinde 30 
filin rol aldığı muhteşem bir şov. Las Vegas Bellagio oteli, Dubai'deki ışıklı gösteri ve bizdeki "Anadolu Ateşi" gösterisini andırıyor. Üç ana bölümden oluşuyor eğlence parkı. Birinci bölüm alışverişe tahsis edilmiş Karnaval Köyü. İkinci bölüm, Altın Kimmare adı verilen açık büfe restoran. Üçüncü bölüm ise Fantasy of Kingdom, Krallık Fantezisi bölümü. 
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BIG BUDDHA (BÜYÜK BUDA HEYKELİ) 


Budizm inancının yaygın olması sebebiyle, Tayland'ın sembolü haline gelmiş olan tapınaklara ve Buddha heykellerine Phuket Adası'nda da sıkça rastlamak mümkün... Bunların en büyüğü olan Big Buddha, Chalong Tepesinde yer almakta ve 45 metre yüksekliğinde devasa bir heykel olduğu için adanın tüm noktalarından görülebiliyor. 


PHROMTHEP CAPE BURNU 


Phuket Promthep Burnu da güneşin bir başka güzel battığı noktalar arasında yer alıyor. Phromthep Burnu'ndan (Phromthep Cape) keyifle seyredebileceğiniz eşsiz gün batımının yanı sıra, muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz Phuket manzarası da sizleri bekliyor. Burada ayrıca Hindu tanrısı Brahma'ya adanmış bir mabet bulunuyor. Mabedin etrafına irili ufaklı yüzlerce tahtadan fil heykeli bırakılmış. 


Promthep Burnu'na yakın bir noktada bulun Seyir Terası (View Point), Phuket'in eşsiz manzarasına bütünüyle tanık olabileceğiniz nadir yerlerden. Yine burada bulunan Brahma Mabedi de etrafında bulunan fil heykelleri ile dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor. Ayrıca bu mabedin yanında yer alan ve günümüzde müze olarak kullanılan bir deniz feneri bulunuyor. 


JAMES BOND -KHAO PHING KAN ADASI 


Khao Phing Kan (James Bond), Tayland'ın Phang Nga Körfezi'nde Andaman Denizi'nde bulunan bir ada. Tay dilinde Khao Phing Kan birbirine yaslanmış tepeler anlamına geliyor. 
James Bond Adası Turunda önce küçücük bir plaja geliyorsunuz. 
Denizin ortasında küçüklü büyüklü, yüksek, sarp kayalık adacıkların arasından geçtiğinizde elli metre yüksekliğinde koca bir kaya ya da minnacık bir ada karşılayacak Sizi. İste bu James Bond Adası. James Bond filmi çekildiği ve herkes buraları öyle tanıdığı için James Bond adası diyorlar. 


Burada yerleşim birimi, suyun üzerine kazıklarla çakılı platform üzerinde. Müslüman halk çoğunlukta olduğu için bir camii de var. Kısacası okul, camii, futbol sahası - yani aklınıza gelebilecek herşey suyun üzerine tesis edilmiş. 
James Bond Adası Turunda Bat (Yarasa), Mud (Çamur) ve Cave (Mağara)'lerini de görebilirsiniz. 


Bir gerçeği ifade etmeliyim: Bizim Akdeniz ve Ege'de bu mağaralardan daha ilginç o kadar yerler var ki hâlâ keşfedilmeyi bekliyor. 


PHUKET AKŞAMLARI VE PATONG PLAJI 


Patong Plajı (Patong Beach), plajları ile ünlü Phuket'te, uzunluğu ve güzel dokusu ile öne çıkıyor. 


Su altı sporlarını seven ve yapanlar için Phuket denizi biçilmiş kaftan. Görüş alanının uzun ve suyunun temiz olması sebebiyle dünyadaki en iyi 10 dalma mekanlarından birisi... Dalış ve jetski gibi su sporlarının sıkça yapıldığı bu plaj, kabarelerden diskolara, barlardan dans mekanlarına kadar sınırsız eğlence seçeneği sunuyor. Deniz tatili için tercih edebileceğiniz Patong Plajı, aynı zamanda kusursuz bir gece hayatının da kapılarını aralıyor. Phuket gecelerinin en hareketli olduğu yerlerin başında Patong Plajı geliyor .. 


Phuket turistik ve tropik bir ada olmasından dolayı, yıllardır gelen turistlerin talepleri ile de şekillenen, gayet hareketli bir gece hayatına sahip. Balayı çiftlerinin de çok sık tercih ettiği balayı rotaları arasında yer alıyor. Farklı tarzda ve beklentide pek çok turist ağırlayan Phuket gezisi sırasında her isteğe ve tarza uygun bir gece eğlencesi bulmanız mümkün. 
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PHUKET'IN ANIMSATIIKLARI 


» Phuket Adası'nda sadece okyanusta yetişen "siyah inci"yi bulabilirsiniz. 


« Phuket lagonları uluslararası yatçılığın merkezlerinden sayılıyor. 


« Ülkeden izinsiz deniz kabuğu, kumu vb. götürmek yasak, bunların satışının yapıldığı mağazalar var, oralardan belgeli olarak alabiliyorsunuz. 


« Phuket, 1920'li yıllarda kalay madenciliği merkeziymiş. 


« Tayland Yılbaşı Songran 12 Nisan gününde Phuket'te de kutlanıyor, sokaklarda neşeyle herkes birbirini ıslatıyor. 


« Phuket'de taraflar isterse Thai stili Budist evliliği yapabiliyor. 


« Phuket'de yerli halkın kullandığı Thai dilinin erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı selamlaşma kelimeleri var. Daha komiği transseksüeller için de ayrı bir kelime kullanılıyormuş. 


» Phuket Kelebek Bahçesi'nde Tayland'da yaşayan 40'dan fazla türde yaklaşık 8000 kelebek bulunuyor. 
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» Sonbahar'da Phuket'de Vejetaryen Festivali yapılıyor. 
« Phuket'in Sino-Portekiz mimari tarzda inşa edilen en eski oteli “On On” Otelde Leonardo di Caprio'nun "The Beach" (Plaj) filminin bazı 


sahneleri çekilmiş. 


" Wat Chalong Budist Tapınağında yapılan ilginç ritüellerden biri ise ölmüşlerin ruhları için çatapat patlatmak. 


» Thai Alfabesinin yuvarlak şekilli olması insan gözünün yuvarlak olması ve yuvarlak şekilli şeyleri daha kolay algılaması nedeni ile açıklanıyor. Tayland'da göz bozukluklarının minimum olması da bu yüzdenmiş. 

» Adada ulaşım taksi ve "Tuktuk" vasıtasıyla sağlanıyor. 

» Adanın nüfusu çok genç ve yaklaşık 70'i kadın. 

« Trafik sağdan akıyor. 


« Bangla Road Caddesinde Go-go barları yer alıyor. 


Mimarlık fikir inşa etmektir... 


Yapı sektöründe profesyoneller arasında iletişim danışmanlığı vermek ve bu iletişimi 


destekleyen yaratıcı çözümler üretmek için kurulduk. 
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İKLİM HOŞ 
MEDİTASYON EĞİTMENİ - 


GEZGİN 


BANGKOK (KHAO SAN ROAD) - KOH TAO - KOH PHANGAN - KOH SAMUL| 


Altin rengi kumsallar... Maviyle yeşilin muhteşem bir şekilde buluştuğu sahiller... Çeşit çeşit tropikal meyveler... Bütün dünyanın huzur bulmak için ziyarete geldiği devasa Budist tapınakları... Ruhlar kadar bedenlere de huzur veren dünyaca ünlü Tay masajın merkezi... 
Yani uzaktan bakınca adeta yeryüzündeki cennetin tarifi Tayland... 


Ancak... Gitmeye karar verip de Bangkok'a ayak bastığınız anda sıcak, gürültülü, kaotik, kalabalık ve bunaltıcı havasıyla cehenneme dönen bir seyahat... Elbette Bangkok da her büyük şehir gibi tanıdıkça mutlaka size kendini sevdirecektir. Ama bu cümleyi kurmadan Bangkok'u anlatmak hep biraz eksik kalacaktır. Özellikle Asya'ya ilk defa gidiyorsanız çok yüksek ihtimalle bunları hissedersiniz. 


Ben size bu yazıda Tayland Körfezi'nin güneyinde bulunan Samui takımadaları grubunda bulunan Koh Samui , Koh Phangan ve Koh Tao adalarından bahsedeceğim. Bu üçlü ada topluluğuna uçakla gidilebileceği gibi Bangkok'tan kalkan teknelerle de gidilebiliyor. 
Ben bu yolu tercih ediyorum. Bunun içinde Bangkok'ta bir-iki gece konaklayıp bu kaotik şehirden en az zarar en fazla zevki alarak ayrılmaya çalışıyorum. 


Eğer benim gibi Bangkok'ta kısa süre kalıp fazla harcama yapmak istemezseniz tavsiyem Khao San Road'da kalmanızdır. Bütün dünyadan gelen gezginlerin buluşma noktası haline gelen Khao San Road'da seyahatinizin geri kalanı için ihtiyacınız olan her seyi bulabilirsiniz. Nedir bunlar? Öncelikle Tayland'ın her yerine sizi götürecek biletler... Uçak, tren, otobüs, gemi, taksi biletleri ve kiralamaları ayrıca civar ülkelere vize alabilmeniz için seyahat acentaları, şehir içinde gezeceğiniz tuktuklar, ve konaklamanız için her keseye uygun otel veya guest houselar bol miktarda bulunmakta. 
Gün içinde Tayland'ın egzotik tatlarını deneyimleyebilmeniz için bol miktarda irili ufaklı, her keseye uygun restaurantlar bulabilirsiniz. 
Tayland'ın her yerinde mutlaka göreceğiniz market zinciri 7Eleven 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neredeyse her köşede var. Ayrıca bol bol alışveriş imkânı... Eğer alışveriş meraklısıysanız Bangkok'a cebinizde sadece pasaportunuz ve yeteri miktarda para ile inmenizi bile söyleyebilirim. Khao san Road'da bavulunuzu alabilir ve içini batı-doğu sentezi ve oldukça kaliteli kıyafetlerle doldurabilirsiniz. Elektronik aletlere merakınız varsa bir tuktuka atlayıp Asya'da oldukça yaygın olan ama Bangkok'un ilklerinden MBK alışveriş merkezine gidip, her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Eğer Bangkok'ta olduğunuz zaman hafta sonuna denk geliyor ise Weekend Market alışveriş meraklıları için bulunmaz bir nimet... Açık havada gezerken tekstilden elektroniğe, antika mobilyadan çeşitli dekoratif malzemelere kadar aklıma gelmeyen binlerce çeşidi görüp, alışverişinizi yapıp, Tay mutfağı deneyimleyip, çeşitli animasyon ve müzik gruplarıyla karşılaşıp keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Alışverişten yorulup Khao San Road'a döndüğünüzde sokakta kurulu koltuklara oturup Thai masajı yaptırıp ve günün yorgunluğunu atabilirsiniz.Tabii bütün bunları yaparken unutmamanız gereken en önemli şey; bütün alışverişlerinizde mutlaka pazarlık yapın! 


Bangkok'ta geçirilen kısa bir süreden sonra önceden ayarladığınız Joint ticket' la Koh Samui, Koh Phangan ve Koh Tao adasına kadar gidebilirsiniz. İster trenle,ister otobüsle feribot iskelesine kadar sizi götürecek olan seyahat acentası yetkililerin direktiflerini takip ederek kolayca, Surat Thani 'ye varabilir, oradan da her üç adaya da ulaşım sağlayan feribotlara binebilirsiniz. 


Biz feribottan en son durak olan Koh Tao adasında inip, gezimize buradan başlayacağız. Gezeceğimiz adalardan en küçüğü olan Koh Tao, 21km2 den biraz büyüktür. Suratthani ve Chumpon arasında bulunan kıyı şeridinin 70 km. doğusunda yer almaktadır .İsmindeki Koh ada, Tao ise kaplumbağa anlamına gelmekte, bu ismi bir zamanlar bölgenin su kaplumbağalarına ev sahipliği yapmasından almaktadır. Ancak günümüzde kaplumbağalar üremek için başka 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ONUK YAZAR 
VWUNUR TAZAR 


bölgelere göçmek zorunda kalmışlardır. 1933-1947 yılları arasında siyasal hükümlülerin hapsedildiği yer olarak kullanılmasına rağmen, aynı yüzyılın sonlarına yaklaştığımızda turizm bu küçük adaya kadar ulaşmış, sırtçantalı gezginlerin uğrak yeri haline gelmiş ve hızlıca gelişerek popüler bir ada haline gelmiştir. Günümüzde de doğal güzellikleri, sualtı çeşitliliği ve mercan kayalıkları ile Tayland'ın en iyi dalış noktalarından biri olmuştur. 


Koh Tao küçük bir ada olduğu için güzelim kumsalları keşfetmek için çok da zorlanmazsınız. Adada bulunan tek ana yol Sairee Beach'in kuzeyinden başlayıp Adanın en güneyindeki Chalok Baan Kao'ya kadar devam etmektedir. Yol oldukça dar ve bozuk olsa da, anayolu takip ederek adanın batısı ve güneyinde ki tüm kumsallara sizi götürecek patikalara ulaşabilirsiniz. Adayı karadan dolaşıp kendi kendinize keşfetmek isterseniz motorsiklet ya da ATV kiralayabilirsiniz. Günlük ya da haftalık kiralayabileceğiniz motorsiklet ve ATV fiyatları 5Otl. 
den başlayıp 250tl. ye kadar çıkabiliyor. Adanın karadan ulaşımı olmayan koy ve plajlarına da bot taksilerle ortalama 200tl. ödeyerek ulaşım mümkün. 


Koh Tao adasında çeşitli barlar ve eğlence mekanları olsa da daha çok huzur içinde deniz ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin destinasyonudur. Su altı aktivitelerini bol bol bulabileceğiniz adanın en ilgi çekici yanı güzel plaj ve sahilleridir. Peki bu plajlar hangileri? 


Mae Haad: Adanın merkezi ve teknelerin kalkış- varış noktasıdır. 
ATM'ler, banka şubeleri, tur acentaları, supermarketler, restaurant ve düşük bütçelilere uygun otellerin bulunmaktadir. 


Sairee Beach: Adanın en popüler kumsalı olan Sairee 1.7 km uzunluğunda ancak çok geniş kıyı şeridi olmayan bir kumsaldır. 
Mae Haad'dan sadece 10dk. Yürüyüş mesafesindedir ve dalış merkezlerine, restaurantlara, kumsal üzerindeki barlara, tur acentalarına ve bungalov otellere ev sahipliği yapar. 


Chalok Baan Kao: Koh Tao adasının güney kıyısında yer alan büyük sayılabilecek, Sairee kadar olmasa da kalabalık ve popüler kumsallardandır. Kumsalın en güneyinde bulunan Freedom Beach Koh Tao adasının en karakteristik, en huzurlu, en güzel kumsalıdır. 
Taa Toh otelinin bungalovları önündeki yolu takip ederek deniz üzerine yapılmış beton iskeleyi kullanarak 2 dakikalık yürüyüşle ulaşabilirsiniz ve bu yürüyüş hayatınızın en mavi, en keyifli en farklı yürüyüşü olabilir, 


Yukarıda bahsettiğim en çok bilinen ve sık ziyaret edilen kumsallar dışında içinde sadece 5 yıldızlı bir otelin bulunduğu Tanote Bay, bir resort barındıran Jansom Bay, bot taksilerle ulaşımın daha kolay olduğu adanın kuzeyindeki tek koy olan Mango Bay, Jansom koyundan hemen sonra olan ve kumsal boyunca bungalovlar barındıran Sai Nuan Beach gibi birçok güzel, özel, bir kısmı izole kumsal bulmak mümkün. Bu saydığımız koyların hepsinde , içinde özel hoteller barındırsa da kumsalı kullanabilir, snorkelle eşsiz ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. 


Koh Tao'ya gidip mutlaka görmeniz gereken en önemli koy ise; Shark Bay, orijinal adıyla Thian Og. Uzun Hindistan cevizi ağaçları altında sessizlik içinde rahatlayabileceğiniz altın sarısı kumsalın asıl özelliği oraya adını veren siyah uçlu resif köpekbalıklarının orada olmasıdır. Zararsız olan bu köpekbalıkları ırkdaşlarına göre oldukça küçüktür. Koya girişte küçük bir giriş ücreti ödemeniz gerekse de buna değer. Koya ayrıca taksi botlarla da ulaşım mümkün. Ayrıca yılın belli zamanlarında Shark Bay'in batı kıyısının açıklarında bebek köpekbalıkları görmek mümkün çünkü bu bölge siyahuçlu diye tabir edilen bu cinsin üreme alanlarıdır. Koh Tao adasında su kaplumbağalarının hâlâ görülebildiği tek yer yine Shark Bay'dir. 
Bazıları bir metreden büyük olan yeşil su kaplumbağaları bazen çok yakınınızda yüzüp size unutulmaz anlar yaşatabiliyor. Tabii ki yakınınıza gelen kaplumbağalara dokunmamak konusunda özenli olmalısınız çünkü bizim vücudumuzda ki bakteriler onları tahmin edemeyeceğimiz kadar fazla etkileyip zarar verebilir. 
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Koh Tao'da doğal güzelliklere doyduktan sonra biraz da eğlenmek için geldiğimiz feribotla Koh Phangan'a gidebilirsiniz.Koh Phangan yüzölçümü olarak 125km2 ile iki adanın ortancasıdır. Mae Haad 'dan bindiğiniz feribot Phangan'da Thong Sala'ya yanaşır ve orada sizi istediğiniz plaja götürmek üzere bekleyen pikap dolmuşlardan bol miktarda bulunmaktadır. Kişi başı ücretler gideceğiniz mesafeye göre 25tl. ile 60tl. arasında değişebilir. Eğer isterseniz bütün adalarda olduğu gibi burada da kendi motorsikletinizi kiralayabilir, 4-5 kişilik grupla seyahat ediyorsanız Koh Phangan'ı jip kiralayarak da keşfedebilirsiniz. Ayrıca yine karadan gidilmeyen plajlar için tekne kiralama Şansınız vardır. 


Koh Tao gibi Koh Phangan'da da saymakla bitmeyecek plajlar ve inanılmaz güzellikte kumsallar bulunuyor ancak bizim Phangan'a 


gelme sebebimiz eğlenmek. O halde eğlenceye en yakın kumsalda konaklayalım. Koh Phangan gece hayatı ayın konumuna göre belirlenen partilerle öne çıkıyor. Bu partiler Haad Rin kasabasının yanı sıra Baan Tai ve Baan Kai bölgelerinde düzenleniyor. Her üç bölgede de her keseye uygun konaklama imkânı bulmak mümkün, fazla lüks bir arayışımız yoksa... 


Koh Phangan'ın en ünlü aktivitesi kuşkusuz Full Moon Party (Dolunay Partisi). Haad Rin plajında yapışan ve dünyanın en ünlü partilerinden olan bu organizasyona her ay binlerce insan katılıyor. Plaj boyunca yan yana sıralanan mekan ve sahnelerden çalınan müzik eşliğinde 'bucket' diye adlandırılan kovalardan su gibi içki içen dünyanın her yerinden gelen turistler sabaha kadar dans ve eğlenceye doyuyorlar. 
Adada Full MoonParty dışında periyodik olarak birçok diğer parti 


v 


de düzenleniyor. Bu partilerin en ünlüleri Baan Tai ve Baan Kai bölgelerinde düzenlenen Half Moon Festival her yarım ayda, Black Moon Culture her karanlık ayda, Shiva Moon her ilk ay görüldüğünde, Jungle Experience ise yılbaşında gerçekleşmekte, 


Bütün bu partiler bana yetmez diyenlerdenseniz Full Moon Party'ye müzik sağlayan mekanların büyük bölümü diğer gecelerde de açıklar. 
Bunlardan bazıları, Club Paradise, Drop-in Bar, Cactus Bar, Sunris, Tommy ve Rock. 


Eğer canlı müzik sevenlerdenseniz, Koh Phangan'ın en ünlü canlı müzik barlarından The Jam Hing Kong plajında bulunuyor. Bu barda her cumartesi günü açık sahne düzenleniyor ve enstrümanı ile gelen müzisyenler sahne alabiliyor. 
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Koh Phangan'da bütün partilere katılıp doyasıya eğlendikten sonra aynı feribota atlayıp seyahatimizin son durağı Koh Samui'ye gidiyoruz. Samui takımadaları arasında 247km2'lik yüzölçümüyle en büyük olan Koh Samui, karaya yaklaşık 15 km mesafede yer alır. 
Egzotik bir ada olan Samui, huzurlu bir tatil, romantik bir balayı yanı sıra filler üzerinde subtropik bölgeyi gezme imkânınız var. Bu da adayı diğer adalardan farklı kılan önemli özelliklerden. 


Bir doğa harikası olan Namuang Şelalesi'ni görmek, Buddha'nın 


88  www.cruiseandtravel.com.ir 


Sihirli Bahçesi'ni gezmek ve maymun şovlarını izlemek adanın diğer güzellikleri arasında, Yerel bir deneyim yaşamak isterseniz sebze,meyve ve deniz ürünlerinin sıralandığı yerel pazarı Deniz Çingeneleri Kasabası ve başkent Nathon tam size göre. Yemeiçme konusunda adalar arasında en çeşitlisi ve en iddialısı Koh Samui diyebiliriz. Geleneksel Thai mutfağı için Amrita, Japon-Thai lezzetleri için Namu, en iyi deniz ürünü restaurantlarından Bang Po Seafood ve adanın en iddialı mekanlarından Banyan Tree Hotel'in roof'unda bulunan Saffron, keyifli ve şık ortamında sunduğu yaratıcı 


kokteylleriyle tercih edebileceğiniz yeme-içme mekanları. Koh Samui'de görmeniz gereken özel noktalardan biri Big Buddha Wat Pai Laem'dir. Bophut bölgesinde bulunan büyük buda heykelini muhakkak ziyaret etmelisiniz. Çevresinde birçok hediyelik eşya satılmakta. 


Nerede kalalım derseniz, Samui'nin en meşhur plajı Chaweng'dir. 
Birçok otelde Chaweng'de yer alır. Kumsalda çok eğlenceli vakit geçirebilir,her türlü su sporunu yapabilirsiniz. 


Samui takım adalarında yaptgımız bu hızlı gezintiden umarım memnun kaldınız. Koh Tao'da doğal güzelliklere, Koh Phangan'da eğlenceye doyduk. Koh Samui'de ise hem karnımızı hem ruhumuzu doyurduk. 


Artık gezimizin sonuna geldik. Bu yorgunluğun üstüne feribotla ve Bangkok'un keşmekeşiyle uğraşamam derseniz Samui'deki havaalanından Bangkok aktarmalı uçuşlarla evinize kadar ulaşabilir ve bu büyülü, tropik tatilin rüya mı gerçek mi olduğunu düşünerek yatağınızda güzel bir uyku çekebilirsiniz. 
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AYIN KONUĞU 
BİLLUR KALKAVAN 
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İstanbul cemiyet hayatının ve gerçek creme de la creme anlayışının en önemli temsilcilerinden, 

herkes gibi olmayan fark atmayan, fark yaratan bir isim Billur Kalkavan. Girişimci ruhunun 

sezgileriyle, yola çıkmış, hem sportmen, hem başarılı projelere imza atmış bir isim Buğra Bahadırlı. 

Kadın erkek ilişkilerine yepyeni bir bakış açısı getiren örnek bir çift. Billur Kalkavan ve Buğra Bahadırlı ile yaptığımız keyifli röportaj 


Röportaj: Berk Ercan MÜHÜRDAROĞLU 
Fotoğraf: Neşe TEKINOZ 
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Aşk her ikinize ne ifade ediyor? 

Billur: Aşk bize ne ifade ediyor çok kapsamlı bir soru aslında. Aşk insan geliştikçe anlamı değişen bir kavram. 16 yaşındayken ölümcül bir duyguyken, yaş aldıkça beklentilerin, paylaşımların bambaşka bir şeye evrildiği sahane bir şey. Ben kendim için konuşayım, aşk benim hayatımda her yaşadığım insanla değişen ve bana erkeği her seferinde başka anlatan bir duygu oldu. Erkeklerden çok şey öğrendim, öğrettim. Müthiş bir paylaşım aslında. Şimdi ise küçükken duyup da inanmakta zorluk çektiğim sonsuz bir hisse evrildi. 
Buğra'sız bir hayat düşünemiyorum ki tüm ömrüm çok aşık olsam bile bir zaman sonra sıkıldığım erkeklerle geçti. Aşkın kesin ömrü olduğunu sandım, ama hayat arkadaşını bulunca yokmuş meğer. 


Buğra: Aşk, bir çokduyguyuiçeriyor.Sonsuzlukiçindeki bütün duyguları sanki bir çay kaşığı içine sıkıştırmışsınız ve birden yutmuşsunuz gibi, içinizde bir yaşam pınarı fışkırırmışcasına sonsuzluğa uzanabilmeye inandığınız "AN"dır. 


Herkesin örnek aldığı bir ilişkiniz var. Mutlu ilişkinin sırrı nedir? 

Billur: Böyle bir sır yok. 7 milyar insan 7 milyar kodla doğdu. Herkesin kendini ve karşısındakini tanıyıp kodunu oluşturması gerekiyor. 
Bizimkisi en yakın arkadaşlık, her konuyu tartışabilmek, sır saklamadan paylaşım, yerlere yatacak kadar gülebilmek, maneviyat ve birsürü şey daha... 


Buğra: İlişkilerde (sevgili, aile, arkadaş ilişkilerinde) en önemli konu beslenmek. Sevgiyle, aşkla, şefkatle, bilgiyle karşımızdaki kisiyi besleyebilmek ve ondan beslenebilmek. İlişkinin kendisi başlı başına dinamik bir yapı. Her an kendini yeniliyor. Beslenme bittiğinde ilişkide bitiyor. 

Yoğun çalışma hayatınızda her ikinizin de kendinize ait özel zamanlarınız var mı? 
Billur Olmaz mı? Kendi kendi 


zamanımız, arkadaşlarımız, 


seyahatlarımız, işimiz gücümüz var. Beraber de gezmeyi severiz, başkalarıyla da. Bu demek değil ki açık ilişki yaşıyoruz. Bu birbirimizi tanımadan da hayatlarımız vardı hâlâ da var demek. Biz olmadan ben'dik demek ve arada birbirini özlemek de lazım demek. 


Buğra: Kesinlikle. Birlikte bir hayat kurmak ve hayatı ortak yaşamak, paylaşmak çok önemli. Fakat ilişkilerde çift olmadan önce birey olunabilmeli. Her bireyin de sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için kendi hayatı da olmalı. 


Şimdiye kadar kaç tane cruise yada deniz yolculuğu yaptınız? 

Billur: Ben hiç cruise yapmadım ama arkadaşlarımla mavi yolculuk yaptım bikaç kere. Kendimde şunu gördüm, bikaç gün sonra sıkılıyorum. Büyük bir gemi tabii ki de değişiktir ama bir teknede olmak, özelinin olmaması, her dakika birini görüyor olmak bana göre değil. Aşırı özgür ruhlu biriyim, kaçacak yerim yoksa dayanamıyorum çünkü kalabalıklar içinde dahi olsam tek başına olmayı çok severim. 


Eğer gençlerin katıldığı eğlenceli bir cruise olursa belki giderim, yine de denizde binlerce insanla aynı teknede olma fikri bana sıcak gelmiyor. 


Deniz üzerinde olmak nasıl bir duygu? 

Billur: Deniz benim genlerimde var. Rize kökenli ve denizcilikle uğraşan bir ailenin çocuğuyum neticede. Tüm hayatım deniz kenarında geçti ve ilkbahardan kışa kadar denize girerim. Denizsiz bir hayat tahayyül bile edemem ve denizi, suyu olmayan şehirlere gitmeyi de pek sevmem ya da az zaman geçiririm gitmişsem (ancak iş için giderim). Deniz üzerinde olmak rahatlatıcıdır. Kokusuna (iyot) bayılırım. Su dünyanın en muhteşem şeyi bana göre. Hergün “hayatımda her zaman içecek, yıkanacak ve yüzecek temiz suyum olsun" diye dua ederim. 


Buğra: Dinginlik ve Akışta olduğumuzu hissettiriyor. 


WWWw.Cruiseandtravel.comir 91 


Yat gezilerinin en güzel tarafı nedir? 
Billur: Fışır dışır ses, etrafı görmek ve o muhteşem havayı ciğerlere doldurmak. 


Buğra: Doğa ile bütünleşmek. 


En çok gittiğiniz rota neresi? 

Billur: Mavi yolculuk ve günlük geziler. İstanbul'da adalara gitmek, Boğaz'da dolaşmak. Bodrum'da kıyıları dolaşmak. Göcek'te teknede kalmak ve sabah körü denize atlamak mesela. 


Buğra: Göcek 

Deniz yolculuğu yapmak düşüncesi sizde ne gibi duygular uyandırıyor? 
Billur: Arada hoşuma gidiyor. Karadan ayak çekmeyi pek tercih etmeyen biri olarak çok uzun olmazsa sevebileceğim bir aktivite. 
Buğra: Özgürlük ve keşif hissi uyandırıyor. 

En çok hangi ülkeye gitmek isterdiniz? 


Billur: Kıyıları uçsuz bucaksız kum olan, palmiyeli, sıcak (ölçülü) havası, sıcak ve rahat insanları olan heryere gitmek isterim. Yani 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Karayipler, Uzak Doğu, Avustralya, Afrka'nın doğal cennetleri. Soğuk yerleri de belgeselde seyretmeyi tercih ederim. 


Buğra: Billur' a katılıyorum :) 


Kendinizi bulduğunuz, size kendinizi en yakın hissettiren ülke hangisi? 
Neden? 

Billur. Az önce saydığım özellikleri olan her ülkede kendimi iyi hissederim. 


Medeni, rahat, neşeli, özgür, havası ılıman heryer bana göredir. 
Gittiğim zaman da hemen adapte olurum. 


Hangi ülkenin festivallerinde bulundunuz? 
Billur. Festivallere gitmem. Fazla kalabalık bana göre değil, huysuzlanırım. 


Bize gittiğiniz ülkelerde yaşadığınız en ilginç anıyı anlatabilir misiniz? 
Billur: Seneler önce Avustralya'ya gitmiştim. 4 ay kadar gezdim. 
Birgün Sydney'de bir dükkânda etrafı karıştırırken bir çanaktaki kartpostalların içinde Zeki Müren kartpostalı bulmuştum. Çok hoşuma gitmişti. Onu hatırladım şimdi. 


Buğra: Dizimden ameliyat olduktan sonra ayağa kalktığım ilk an Paris'e gitme kararı aldım. Yatmaktan çok sıkılmıştım. İşin tuhaf tarafı daha önce hiç yurt dışına çıkmamış olmamdı. Koltuk değneğim ile gezebildiğim kadar Paris sokaklarında tur attım. Avantajını bile gördüm. Değneğim sayesinde, gece klüpleri önünde uzayan kuyruklarda beklemeden güvenlik görevlileri beni hemen içeri alıyordu:) 


Billur Kalkavan kendinizden biraz söz eder misiniz? Nerede doğdunuz? 
Nasıl bir ailede yetiştiniz? 

Billur: İstanbul'da Nazım ve Nuyan Kalkavan'ların kızı olarak doğdum. 
Dünyada bulunabilecek en muhteşem aileye doğdum diyebilirim. Ben ruhların gelmeden ailelerini seçtiğine inanıyorum. Böylece benim kendim olmama izin veren, harika yetiştiren, liberal, varlığımı her yönüyle kabul eden ve destekleyen ebeveynler seçtiğim için çok mutluyum. 


Çocukluk döneminiz nasıl geçti? 
Billur: Süper bir çocukluk geçirdim. Çocukluğumu dibine kadar yaşadım. 


Sizi siz yapan özellikleriniz nelerdir? 
Billur: Beni ben yapan özelliklerim beynimle dilim arasındaki direkt bağ, naturellik, neşe ve espri dolu olmam. 


Yanlış anlaşılmaktan çekinir misiniz? 
Billur: Dobra olduğum için doğru anlaşıldığımı düşünüyorum. Zaten kim ne düşünür pek umursamam. 


Bir günlüğüne birisinin yerine geçme şansınız olsa kimin yerine geçerdiniz? Neden ve ilk ne yapardınız? 

Billur: Cate Blanchet'in yerine geçip, muhteşem bir rol oynamak isterdim. 


Oyunculuk, hayatınızın neresinde? 

Billur: Oyunculuk hayatımda bir eğlence. Hoşuma giden bir rol olursa layıkıyla oynarım. Sunuculuk yapmayı daha çok seviyorum. Hiçbir iş veya kişi hayatımı kapsamaz, sadece hayatımda rol alır. Ben keyif almaya geldim, hayata kölelik yapmaya değil. 


Biraz da Billur Tv'den bahsedelim. Bu projeye nasıl karar verdiniz? 
Billur: Buğra ile çalışmadığımız bir dönemdi, bana "gel bir internet tv'si açalım" dedi. 


Geldiğimiz nokta bambaşka çünkü oyun olarak başlayıp, ciddi bir iş sahibi olduk. billur.tv Türkiye'nin ilk internet tv'si olarak süper iş 


yapıyor. 
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Billur Tv'de işlenen konularda topluma verilmek istenen mesajlar neler? 

Billur: billur.tv bir kişisel gelişim kanalı. İnsanlara ve en başta kendimize farkındalık katmak, hayatı iyileştirmek ve güzelleştirmek baş amacımız. 


Cinsellik konusunda bilinçli olmakla, bilinçsiz olmanın insanlar ve toplum için sizce önemi nedir? 

Billur: Sadece cinsellik değil hayatta her alanda farkında olmak lazım. Farkındalık hayatımızı daha kaliteli ve verimli yaşamamıza neden olur. 


Buğra Bey ile mutlu bir beraberliğiniz var. İş ortaklığından sonra ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz? 

Billur: Buğra ile 7 senedir süper bir ilişkimiz var. Biz hem işte hem aşkta hem de ev hayatında birlikteyiz ve çok eğlenceli, sevgi doluyuz. 
Beraber sıkı çalışıyor ve çok gülüp eğleniyoruz. 


Ne tür projeler sizi tekrar televizyona ve sinemaya taşır? 

Billur: Karşıma geldiğinde karar veririm. Genelde kafama yatan, beni eğlendirecek, saatleri uygun ve iyi para kazandıracak işleri tercih ediyorum. Hayatta istemediğim hiç birşeyi yapmam. 


Hayvan dostu olduğunuzu biliyoruz. Hayvanlar için yapmak isteyip yapamadığınız bir şey var mı? Sizce toplum olarak hayvanlara yardım etmek için neler yapılmalı? 

Billur: Hayvanlara tapıyorum. Birkaç projem var hayata geçiricem inşallah. Bunlardan biri bir pet zoo diyebileceğimiz bir yer. Çocukların gelip hayvanlarla birlikte oyunlar oynayabileceği, filmlerle hayvanları tanıyabileceği ve isterse bir pet evlat edinebileceği oyun parkı gibi bir yer. Param arttıkça yardımlarım da artacak yani. Toplum için farkındalığı daha da arttırmak, onların da bizler gibi duygusal, akıllı canlılar olduğunu iyice anlatmak görevimiz. 


Billur Kalkavan'ı yıllar değiştiremiyor. Formunuzun ve güzelliğinizin sırrı nedir? 

Billur: Hayatı sevmek ve neşeli olmak benim varoluşum. Spor vazgeçilmezim. Bir de az yediğim için sanırım ama en büyük sır neşeli olmak. 


Billur Kalkavan ve Bağdat Caddesi desek nasıl bir ikili? 

Billur: Bağdat caddesi benim mabedim. Orada büyüdüğüm için her noktasını ayrı bilir ve severim. Sokaktaki satıcılar, hayvanlar hatta kuşlar bile benim dostlarımdır. 


Billur Kalkavan N'leri 


N sevdiğiniz yemekler 
Billur: Salata çeşitleri, döner ve her türlü köfte, 


N sevdiğiniz Dünya Ülkeleri 
Billur: Istanbul, Afrika ülkeleri, Los Angeles, Amsterdam ve daha göremediğim her palmiyeli, kumsallı sıcak yer. 


N tahammül edemediğiniz insan halleri 
Billur: laubali, densiz, şuursuz ve tembelleri sevmem. 


N çok yapmaktan hoşlandığınız insanlık hali 

Billur: Gülmeyi eğlenmeyi, Buğra ve kankalarımla geyik yapmayı, tv'de polisiye ve belgesel seyretmeyi, kedilerimle vakit geçirmeyi, denizde yüzmeyi ve daha birçok şeyi severim. 


N sevdiğiniz renk 
Billur: Kırmızı, siyah çok severim, pembe, lacivert ve sarıyı severim ama giymem ve dekorasyonda kullanmam. 


N olmazsa Olmazınız nedir? 

Billur: Hayatta ne olmazsa yaşayamam derseniz kediler derim. 
Kediler olmadan bir gün bile geçiremem. Evde 7 kedimiz var, sokağa çıktığımda gördüğüm her kediye hayatımda ilk defa kedi görmüş gibi heyecan ve sevgiyle davranırım. 


94  www.cruiseandtravel.com.tr 


95 


ii fe) 
ii 
Ko) 
> fe 
5 
o 
İsi 
T ü a 
5 
E z z 


GEMİDE YAŞAM 


YE NORWEGİAN JADE UL UrUP KR. e LL beli tamil. LEE imdi abi LİRİK İli | İn ğ 


i . 

> 

Lİ RE SONONN | m 
. 


Hi LL s Lİ 


96 www.cruiseandtravel.com.ir 


NORWEGTAN JADE 


Brantley Gilbert , Luke Combs ve Michael Ray ile birlikte, Miami'den Nassau'ya 

muhteşem bir yolculuk sizi bekliyor. 23 - 27 Ekim 2018 tarihleri arasında 

destinasyon ise Bahamalar. Brantley Gilbert ve sizinle birlikte yolculuk yapacak 

sanatçılarla bir çok gösterinin tadını çıkartırken bu muhteşem insanlarla aynı gemide olmak bile büyüleyici yeni anlar vaadediyor. 


Ga, 
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Yolculuk Detayları 


23 Ekim'de Ft, Lauderdale, Miami'den başlayacak 

24 Ekim, denizde geçecek. 

25 Ekim'de Nassau, Bahamalar'da 08.00 - 17.30 saatleri arasında keyifli 
bir gün sizi bekliyor 

26 Ekim, Brantley Gilbert Cruise gösterileri ile denizde geçecek. 

27 Ekim ise Miami'ye varış. 
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Daha daha detaylı 


Brantley Gilbert Nation, unutmayacağınız bir tatil için sizi güverteye çağırıyor! Country müzik sevenler, Brantley Gilbert ve favori ülke sanatçılarınızla birlikte & günlük bir partiyle yola çıkıyoruz. 
Destinasyonu ve yolculuk detaylarını okudunuz. İşte detayların da detayları da burada: 


1. Gün: MIAMI, FL 

Uyanın! Bu gün yelken açıyoruz. Belgelerinizi hazırlayın ve check-in yapmak için Miami Limanı'na gidin. Limanda cruise card'ınızı alın ve işte, eğlenceye hoş geldiniz! Hemen bir içecek alın, geminin içinde 


dolaşın ve gerçek dünyaya veda ederken yeni arkadaşlar edinin. 


2. GÜN: DENİZ GÜNÜ 

Şimdi deniz üzerinde köpük köpük yollar çizme zamanı. Arkadaki yolları geride bıraktık, aslında tüm koşuşturmacayı geride bıraktık. 
En sevdiğiniz müzik ve dostlarınızla dolu dolu günler başlıyor. 
Havuz kenarına çıkın, casino'da şansınızı deneyin ya da şovla birlikte başlayacak olan servisi bekleyin, çünkü tıka basa doymak için daha neler mümkün, diyeceksiniz. Tatildesiniz ve her şey büyüleyici bir şekilde yolunda gidiyor! 


3. Gün: NASSAU, BAHAMALAR 

İşte karaya çıkma zamanı, Cruise card'ınızı, güneş koruyucunuzu ve gerekli tüm diğer şeyleri alın ve güverte 4'e gidin. Eğlenceli bir gün için-her şey tamam! Plajda rahatlamayı, şnorkelle yüzmeyi ya'da yerel bir dükkândan bir şeyler almak için dolaşmayı tercih edebilirsiniz. Gemiye geri dönmeye hazır olduğunuzda, konserlerle dolü bir gece için mürettebat ve sanatçılar sizi bekliyor olacak. 


4. Gün: DENİZ GÜNÜ 
Eve döndüğünüzde iyi bir uyku çekebilirsiniz, şimdi son günün 


EZ 


son saatine kadar parti zamanı! Şimdiye kadar geçirdiğiniz en iyi tatilden faydalanmak için enerjinizi doğru kullanın, bol bol şarkı söyleyip zıplayın! 


5. GÜN: GERÇEK HAYATA DÖNERKEN YENİ BİR “SİZ” OLACAKSINIZ Karaya çıktığınızda eğlence bitti anlamına gelmiyor. En sevdiğiniz anılarınızı yeni arkadaşlarınızla paylaşın ve tüm sosyal medya gruplarına üye olarak geçirdiğiniz harika zamanları, diğer yolcularla paylaşın. Bu muhteşem yolculuğun anıları sizi bambaşka birisi yapacak. 


“ 


» 


MÜGE MURAT 
AYURVEDA BEDEN TERAPİSTİ 


UZAK DOĞU & AYURVEDA 


Bu ay yolculuğumuz, Ayurveda'nın doğduğu, Güney Hindistan'ın da içinde yer aldığı uzaklara ve sıcak iklimlere... Uzakdoğu'yu sıcak iklim olarak değerlendirdiğiniz zaman bedenininiz Pitta olarak şekil değiştireceğini düşünebiliriz. Ama maalesef ki tek bir kalıba sokmak çok da mümkün değil. 


Uzak Doğu'ya yola çıktığınız an itibari ile kendinizi fiziksel ve duygusal farklılıklar yaşamaya hazırlayın. Çünkü eşsiz doğası, muson yağmurları, sokak yiyecekleri, masajları, yağları, farklı inanışları ve kültür mozaikleri ile üç beden tipini sıralı ya da sırasız yaşamaya başlayacaksınız. Yani beden tipiniz ne olursa olsun değişkenlikler içinde Vata Pitta Kapha olmaya hazırlayın. Üçlü beden tipi dediğimiz zaman kafanızın karıştığını, şimdi nasıl olacak dediğinizi tahmin ediyorum. 


Üç beden tipi öncelikle beş elementi içinde barındıran, aktif bir yapıya sahiptir. 


Vata: Hava — Boşluk 
Pitta: Ateş — Su 
Kapha: Toprak — Su 


Düşündüğünüzde zor bir denklem aslında, Değiştirme gücü yüksek iki element: ateş ve su, her şeyin dengesini bozabilecek iki element: boşluk ve hava, toprak gibi soğuk bir elementle bedenimizde eşit olarak yer alır. Hepsi kendi işini yaparken diğerinin de dengesini korumak için çalışır. 


İşte bu özellik Vata Pita Kapha'yı en güçlü beden tipi haline getirir. 
Vata Pita Kapha diğer beden tiplerinin aksine dengesini kendi içinde bulur. Soğukluk—sıcaklık, yağlılık—kuruluk, akışkanlık—-durağanlık, yavaşlık—hızlılık, ağırlık—hafiflik ve diğer tüm özellikler zıtları ile birlikte bu üçlü bedende varlığını sürdürür. Bu denge onları güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturur. 
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Beden tipinizin bir anda karmaya geçmesinin en önemli nedeni iklim koşullarının, beslenme şeklinizin değişmesidir. Sıcakların artması ve baharatlar sizi Pitta'ya yaklaştırırken, bir anda başlayan muson yağmurları ve esen rüzgâr sizi Vata'ya doğru çeker. Bu enerjik ve hareketli iki beden tipini dengeleyecek bir güce ihtiyaç vardır o da Kapha ile gelir. 


Uzun seyahatlerde iklim ve hava değişiklikleri nedeni ile dayanıklılık çok önemlidir. Vata Pitta Kapha için ise dayanıklılık temel özelliktir. 
Yani ihtiyacınız olan temel gereksinimi bedeniniz, kendini değiştirerek sağlamış olur. Bu dayanıklılık hem fiziksel hem ruhsal olarak da kendini gösterir. 


Uzak doğu rotasında ihtiyaç duyacağınız diğer bir özellik de güçlü bir hafızadır. Çünkü gördüklerinizi, odokunduklarınızı, dokunamadıklarınızı, tattıklarınız veya tadamadıklarınızı bazen de kokladıklarınızı hafızanıza iyice yerleştirmek isteyeceğiniz bir dünyadır Uzak Doğu. Sadece fotoğraf makinanızın veya telefonunuzun hafızası yetmez. 


Vata Pitta Kapha beden tiplerinin bağışıklık sistemi güçlüdür. Ama bu özellik seyahatiniz süresine emanet olarak taşıdığınız bu beden tipinin tüm özelliklerini bürünmeniz mümkün değildir. Bu nedenle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Sıcaklar, muson ve farklı yiyecekler bağışıklık sisteminizi zorlayabilir. 


Vata ve Pitta'nın baskın, hareketli yapısı bu beden tipini yorulmak bilmeyen bir hale getirir. Bu seyahatte, hem şehir hem sayfiye hayatını bir arada yaşayacağınız için bu hareketliliğe çok ihtiyaç duyarsınız. 
Günlerin uzun, hareketli, değişken ve süratli olması sizi etkilemeyeceği gibi hayatınıza heyecan da katacaktır. Ama günün sonunda geminizin mutfağından yiyeceğiniz hafif yiyecekler ile günü sağlıklı bir şekilde bitirirken, rahat yatağınızda harika bir uyku çekebilirsiniz. 
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Uyumadan önce yorgunluğunuzu alacak ılık bir bitki çayını, güvertenizde hafif bir yürüyüş sonrası içebilirsiniz. 


Ertesi günü yine yorucu geçirecekseniz önerimiz; sabah güne dinlendirici bir masaj ve hafif bir nefes egzersizi ile başlamanız olacaktır. Besleyici bir kahvaltı sonrası kendinizi yeniden özgür bırakabilirsiniz. Ya da günün bir kısmını geminizde havuzun ve 


güneşin keyfini geçirerek geçirebilirsiniz. 


Uzakdoğu mutfağı çekici olduğu kadar sindirim sisteminiz için zorlayıcı da olabilir. Özellikle sıcaklar ve çok hareketliliğinizden dolayı çok su tüketmelisiniz. İçtiğiniz her şeyin kapalı olmasına özen gösterin ve mutlaka pipet kullanın. 
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Gün içinde fazla karışık yerlere gittiyseniz ve sıcaktan dolayı çok terlediyseniz geminizin hamam, sauna veya buhar odasını mutlaka kullanın. Cildinizdeki toksinlerden kurtulmanın en iyi yolu onları ter yolu ile atmaktır. Hamam ve sauna aynı zamanda dinlenmenize de yardımcı olacaktır. 


Uzak Doğu'nun doğal yağlarına, baharatlarına, bitki çaylarına mutlaka göz gezdirin. Yemek ve bedeninizde kullanmak için hindistan cevizi yağını özellikle öneririm. Sandal ağacı, susam ayrıca bulabileceğiniz önemli yağlar arasında. 


Hindistan için özellikle bir iki cümle eklemek istiyorum; uzaktan bakınca zor görünen bir ülke olmasına karşın Ayurveda'nın doğduğu 


yer olan Kerala diğer eyaletlerden farklıdır. Kerala; Hindistan'ın sosyalizm ile yönetilen tek eyaleti. Eğitim seviyesi “495. Universiteleri tamamen yönetime ait, böylelikle herkes okuyabiliyor. 


Komşu eyalet olan Goa ise tam bir turizm merkezi. Bütün hayat turizme göre inşa edilmiş. Bizim ülkemizdeki güneye gitmek anlayışı Hindistan'da da mevcut. Daha rahat, kolay ve sakin. Ama şunu özellikle bilmelisiniz ki tüm Hindistan'da insanlar rahat, sakin ve yardımcı. 


Bu bölgelerde Ayurveda merkezlerine, salonlarına rastlamanız mümkün. İstediğiniz bir merkezde Ayurvedik doktordan servis alabilirsiniz. Belirli kontrolleri yaptıktan sonra size 


"KERALA" 


AYURVEDA'N | N. (2 O ee e le 


söyleyeceklerinizden  etkilenmemeniz mümkün değil. Ayrıca tamamen doğal özlerden yapılan, beden tipinize uygun karışım ve granüllerden gönül rahatlığıyla temin edebilirsiniz. 


Mutlaka Ayurvedik masaj yaptırmanızı öneririm. Özellikle doktorların sizin için önereceği, ılık yağlarla yapılan masajlar tüm tatilin en unutulmaz anlarından olabilir. 


Bir sonraki sayıda tekrar buluşuncaya kadar dengede ve mutlu kalın. 


Müze Murat 
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TECNOCRU!SE 


IConcierge 
Teknolojisi 


Evinizde ne kadar rahatsanız, cruise yolculuklarında da o kadar rahat olmanız için ne gerekiyorsa detaylarına kadar düşünüp gerçekleştiren mürettebat ve teknoloji mühendisleri var. O kadar ki sizin hakikaten cruise turu boyunca kesinlikle en küçük bir gerginlik hissi bile yaşamamanız için çalışıyorlar. Cruise yolculuğu devam ederken, devam eden her şey hakkında sizi bilgilendiren, kara turları ve daha fazlası için rezervasyon yapabileceğiniz, oyun zamanınızı sadece ekrana dokunarak planlayabileceğiniz bir uygulama ile tanıştıralım sizi: iConcierge. 


Öncelikle yapmanız gereken, App Store'dan uygulamayı indirmeniz. 
iConcierge hizmeti veren gemilerin her birinin Wi-Fi ağında münhasıran çalışan bu uygulamadan optimum fayda sağlamanız için cihazınızı uçak moduna geçirmeniz öneriliyor. Daha sonra cihazınızın Wi-Fi bağlantısını etkinleştirip, bulunduğunuz geminin ismiyle yayımlanan ağa bağlanın. Sonra Kayıt Ol seçeneğine dokunarak, iConcierge App'na kaydolun. Burada, oda numaranız, adınız, soyadınız ve doğum gününüz ile ilgili bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Yolculuk süresi boyunca iConcierge'i kullanabilirsiniz. 


BU UYGULAMA ŞU ÖZELLİKLERİ İÇERİYOR: 


« Kıyı gezi önizlemeleri ve rezervasyonları 
" Menüler ve rezervasyonlar ile restoran bilgileri 

« Eğlence bilgileri ve rezervasyonları 

« Folio inceleme 

" Yerleşik hizmetler, spa hizmetleri ve alışveriş gibi genel bilgiler 

« Günlük aktiviteler 

« Cruise ödülleri bilgileri 

« Yolculuğunuz sırasında diğer konuklar ile messenger/telefon özellikleri (o (yolculuk sırasında nominal bir kerelik ücret ödeniyor) 
« Aileniz ve arkadaşlarınızla telefon görüşmesi (yolculuk sırasında dakika başına nominal ücret) 


simpaşa Mah. İskele Sok. Sefa Ap 16/A dıköy / İstanbul 


O) kadikoygonullulerkahvesi&gmail.com 
©) kadikoygonullulerkahvesi 
&) kadikoygonullulerkahvesi 


Her gün ücretsiz etkinliklerimiz ve her bir etkinlik için belirlediğimiz bir erzağımız oluyor. Bu erzaklar 1 ay boyunca toplanıyor ve her ayın ilk haftası tüm gönüllüler bir araya gelip erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere çalışmalara başlıyoruz. Erzaklar dışında ihtiyaç sahibi ailelerimizin acil ihtiyaçlarını da (ev eşyası, kiyafet, okul ihtiyaçları...) 
karşılıyoruz. Kahvemizde satılan ürünlerle de süt, peyrir, yumurta gibi bekletilemeyen gıdaları dağıtım zamanında alıyoruz. 


Yani burada destek olmanın birkaç yolu var. Etkinliklerimize katılıp günün erzağını alarak, mutfağımızda gönüllü çalışan olarak, toplanan erzak/eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak ya da mutfağımız için yiyecekler hazırlayarak siz de 


gönüllümüz olabilirsiniz. 


memba Şİ, li 


MAIN NEHRİ 


TURLARI 


527 kilometrelik bir rüyâ görmek ister misiniz? Main Nehri'ni anlatmak için sadece bu soruyu bile sormak 
yetiyor... Nehir gemilerinin en keyifli rotalarından birisi olan Main Nehri, Avrupa'nın en güzel manzaralarının eşliğinde gözünüzün önünden kayıp gidecek. Emin olun, siz bu muhteşem nehirde süzülürken zamanı durdurmak isteyeceksiniz. 


Miltenberg 


Wertheim ve Miltenberg, Main Nehri üzerinde muhakkak uğranılan iki şirin köydür. 
Miltenberg, iyi korunmuş yarı ahşap binalarla kaplı pitoresk bir köy olması nedeniyle, orta çağda Bavyera yaşamına dair inanılmaz hisler yaratır. Özellikle Gotik Tacir Salonu, nehir trafiğinden gelen ticaretin yarattığı refahı etkileyici bir şekilde gösteren tarihsel bir yapıdır. 
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Würzburg 


“Romantik Yolun İncisi” olarak bilinen Würzburg, üzüm bağlarıyla kaplı eğimli tepelerle çevrilidir. Almanya'nın en büyük ve en süslü barok saraylarından biri ve UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bishops Residenz'i ziyaret edin. Turunuz sarayın eşsiz merdivenini, 18. 
yüzyıla ait freskleri ve muhteşem 3 boyutlu alçı taşlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca, bu muhteşem yapının mahzeninde bir şarap tadımına katılabilirsiniz. 
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Bamberg 


Bu UNESCO Dünya Mirası kentini rehberinizle birlikte keşfederken geçmişin büyüsünü hissedeceksiniz. Avrupa'nın en büyük sağlam ortaçağ şehir merkezlerinden birine sahip olan Bamberg, tarihsel ve görsel zenginlikle dolup taşıyor. Şehir merkezinde, Avrupa'nın en büyük korunmuş eski mahallesi bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 400 sıralı bina ve asırlık mahalleleri, özel kültürel miras oluşturuyor. Muhteşem süslemelerle büyüleyici detaylarla zengin bir şekilde dekore edilmiş yüzlerce bina cephesine hayran kalacaksınız. 
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Wertheim Castle 


Burada, ünlü Ehrenbreitstein Kalesi var. Bu kale 19. yüzyılda Fransızlara karşı Prusya savunmasının bir parçasıydı ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun genel merkezi olarak kullanıldı. Nehir turunuz sırasında bir çok kale ve üzüm bağları göreceksiniz, yanı sıra, Koblenz gezinizde ortaçağdan kalma bir istasyon olarak nehrin ortasında bir ada üzerine inşa edilmiş olan meşhur Lorelei heykeli ve Pfalzgrafenstein Kalesi'ni geçerek muhteşem Ren Gorge'a doğru yelken açabileceksiniz. 
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Koblenz 


Wertheim Kontlukları'nın kalesi (15-17. Yüzyıllar boyunca uzanır), Almanya'nın derin hendekleri ve etkileyici siperleriyle en pitoresk kalıntılarından biridir. 1618'de kale bir patlama ile kısmen tahrip edildi; 1634 ve 1647'de Otuz Yıl Savası sırasında ağır ateş 


altındaydı. Bugün kale, Wertheim Topluluğu'na aittir ve tamamen kültürel etkinlikler için kulanılmaktadır. 
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KOÇ 


Bir koç her zaman isteklerini elde etmekten ve endi bildiği yolda ilerlemekten yana olduğu içn bu enerjiyi sırf özgürlük, arzularınızın gerçekleşmesi ve beklentilerinizin karşılanması adına iletişimde bulunmak için kullanırsanız, aşk hayatınız açısından zorlayıcı olabilir. 13 Haziran'da görünecek olan Yeniay, yeni bir başlangıç için gayet olumludur. O tarihte taşlar yerine oturmaya başlayabilir, ilişkisi olmayanlar için bu etki, seyahat ve yolculuk esnasında tanışmalar, daha önceden tanıdığınız ve arkadaşınız olan bir kişiyle yeni bir ilişkiye girmek, yakın çevrenizden biriyle kurulacak yeni bir beraberlik anlamında etkili olduğu gibi, aynı hobileri, aktiviteleri ve zevkli konuları paylaştığınız bir insanla tanışma anlamına da gelebilir. Doğal bir huzur içinde her şeyin iyi olacağına dair gönül birliği içinde olmanız size özgüveniniz konusunda da destek verecektir. Hedeflerinizi şöyle bir düşünerek hangi yoldan gitmeniz ve hangi seçimde bulunmanız gerektiğini size bildiren bir iç sese sahip olacaksınız. 


Bıçların Efendisi 


Egemen, ln Töreli 
Haziran Ayı Burç Yorumları 


BOĞA 


Herşeyin net bir şekilde farkında olduğunuz için, hassas noktaları belirleyerek, yapılması gerekenleri saptamanız kolay olacaktır. 
Venüs, Uranüs desteği sayesinde hızlı bir şekilde bağlantı kurmak kolay ve keyifli olacaktır. 13 Haziran'daki Yeniay enerjisi, finansal konularda hızlı, aktif ve girişimci olmanız gereken bir dönem anlamına gelse de ayın ilk 10 günü önemli. 


Yatırımlarınız, kazancınız ve yeteneklerinizin değerlendirilmesi konusunda eskiyle alakalı işlerinizi halletmeniz, yeni girişimler için planlarınızı tekrar gözden geçirmeniz ve önünüze çıkabilecek fırsatları iyice düşünerek hangisinin sizin için daha yararlı olduğunu düşünerek karar vermeniz gerekiyor. 


Fakat bu süreçte herşeyi daha net olarak göreceğiniz için, 13 ünden sonra verdiğiniz kararlar daha kalıcı olacaktır. 


AYIN BURCU 
IKIZLER 


Element: hava. Gezegen: merkür. Uğurlu renk: 
mavi, Aşk cazibe rengi: eflatun. Değerli taş: akik, inci. Çiçegi: nilüfer, leylak 


Kimi zaman kafanız karışabilir. Aynı anda iki kişi arasında tercih yapmanız gerekebilir veya karşılaştırmada bulunursunuz. Yani bu süreçte bir ciddi karar alsanız bile, yanlış bir karar olabilir. 
Kaldıki Yeniay burcunuzda, güneşin de etkisini alarak sizi güzel şekilde motive edecek hatta havalara uçuracak. Mantık gücünüzü muhakkak devrede tutmalı, bu dönemi biraz olsun sıkıntılarınızdan kurtulacağınız değişik insanlar tanıyacağınız bir mola gibi düşünmelisiniz. Venüs gezegeninin bu dönem içinde yönetici gezegeniniz Merkür ile olan kavuşumu, aşk hayatınızla ilgili 


konularda haya konusunda kültü 


ta yaklaşım tarzınız ve ilişki 


rel yaklaşımlardan entelektüel 


paylaşımlardan hareket etmek 


hoşlanacağınızı ve bu yönde adına aşk yaşamınızı gözden 


geçirme gereği duyacağınızı söylüyor. 


yYenGeEç 


Sevgili Yengeçler, bazı durumları, gökyüzündeki değişimleri göz önüne alırsak bunaldığınızı düşünebilirsiniz. Oysa ki yaşam tek düze bir rota üzerinde ilerlemeyen, mutluluk veya mutsuzluğun sürekli olmadığı zamanlardan oluşur. Tabii ki her burç mensubu bir dönem zorlanır, bir dönem sonra aydınlığa kavuşur. Sizler için de içsel açıdan arınma süreci olacak. Güneş burcunuza ay sonuna doğru geçene kadar sabredeceksiniz, yeniden sevmeye başladığınız, birçok konuda ruhsal zenginliğe kavuşacağınız zaman dilimi başlayacak. 
Ayın ilk günleri karşınıza çıkabilecek fırsatları değerlendirmekten ziyade mercek altına alarak düşünmelisiniz. Bu arada eskiden beri devam eden sorunlarınız varsa, bunları ayın ilk iki haftası çözebilmeniz için öncelikle iyi düşünmeli ondan sonra yürürlüğe koymalısınız. Daha önceden size teklif edilen fakat uzun zamandır düşündüğünüz seyler varsa bunları yerine getirebilirsiniz. 


ASLAN 


Birbiriyle gayet iyi anlaşan çiftler için bu ay enerjiler bağlılığın ve huzurun, iletişimsel açıdan daha da güçlenmesi için, duygusallıktan ziyade arkadaşlık olgusunun ön plana çıkması gerektiğini işaret ediyor. Ayın ilk günlerinde, geçen aydan devam eden çalışmalar, ortak hedefler, içinde olduğunuz dostlarınızla bir araya gelerek, çalışmalarda bulunabilir ve bunları bir bütün haline getirerek 13 Haziran Yeniayı sonrası yürürlüğe koyabilmek için güç kazanabilirsiniz. 
Bu dönemde yeni arkadaşlıklar edinmek mümkün olsa da bu kişileri dikkatle incelemeniz gerekiyor.  Arzularınızın gerçekleşmesi için yapmanız gereken en önemli nokta, kendinize olan oOgüven duygunuzu kaybetmeden, hayallerinizle beklentilerinizin altını kalın bir çizgiyle çekmek. Bundan sonra daha mutlu bir hayat sürmek için, geri hareketi zihinsel yönden bir mola olarak görerek değerlendirmektir. 


BAŞAK 


Bu ay ciddi ilişkiler, evlilik evinizde yıllardır etkili 


olan Uranüs fark 


Aşk, flört türü kısa süreli ilişkilerle ilgili alanda etkili olan Satürn gezegeniyle yapacağı olumlu görünüm, bireyselliğinizi koruyabileceğiniz bir ilişki yaşamak isterken, olacağınız kişinin ilişkisine sahip çıkmasında 


koruyucu ve kol yana olduğunuz 


bu yönüyle kendi içinde gariplik içerse de, 


lılıkları ile artık karşınıza çıkıyor. 


diğer yandan da birlikte n 


layıcı tarzda davranmasından u göstermekte. Bu görünüm 


eskiye bağlı bazı anıların sizde etkili olduğunu 


göstermektedir. 


bir görünüm yapacağ koymanız, aktivitede 


Venüs, burcunuzla uyumlu için, kendinizi ortaya bulunmanız önemlidir. 


Ortak amaçlarla bir araya geleceğiniz kişiler dostlarınız veya ailenizden kişiler olabilir. Burada önemli olan sosyal etkinliklerden yararlanmak, 


kendinizi güvenliğinizi öne 


tanıtmak es 


iye takılıp kalmamak, mseyerek ilerlemektir. 


Ramazan geldi hoş geldi... 


çeker gibi günler kapında yeter ki görmesini bil, silkelen, değişime ayak uydur | 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TERAZİ AKREP yay 


Sevgili Teraziler, gönül ilişkilernde mantıklı | Aşkhayatınızda gizli saklı davranabilir, kendinizle | Daima özgürlüğünü önemseyen sevgili düşünmeyi elden bırakmayınız. Kafanız karışsa, | ilgili asıl doğruları gizleyebilirsiniz. Ayrıca bu | Yay burcu... Bu ay sizin için genel anlamda hatta karşınızdaki kisi aklınızı başınızdan alsa | etkiler altında yaşanan ilişkiyi derinlemesine | hoş geçecektir. O'nun üzerinde baskı da, ciddi anlamda bir şeyler yaşamak için erken | gözden geçirmek kolay olmadığı için, görüne kurmamanız gerekiyor. İlişkisi olmayanlar olduğunu biliniz. Ayrıca bu ay karşılaşacağınız | kısmı sizi daha fazla çekebilir. İletişim ihtiyacın içinbu süreç,arkadaşlık olgusu içinde, iletişim insanlar iki yönlü davranabilir, karar verdiğiniz | bu ay artabilir fakat bu dinlemekten ziyad sırasında, bir özel davette, bir yakınınız konu iki sık içerebilir, bir olay iki yönde ilerleyebilir. | konuşmak yönünde olduğu için doğal olara aracılığıyla, yazışma ve Sözel bir irtibat Bunların bilincinde olarak hareket etmeniz | birlikte olduğunuz kişiyi tanımak gibi zamanın esnasında, yolculukta  tanışabileceğiniz faydalıdır. Bu ay hayatın eğlenceli, keşifçi | yoktur. Mesleki konular Haziran ayınd kisiyle tanışmanız anlamına gelebilir. Ayrıca yönünü hissetmeniz, en azından bu süreçte (da etkisini devam etttirecek. Burcunuzu kimileriniz için bu çift kısmetlilik olabilir. 
moralinizi yükseltecek şekilde hareket ederek | yöneticisi Mars gezegenin seyri, Temmuz ayın Aynı anda iki kişi birden talibiniz olabilir. 
hayatı sevmeye çalışmanızdır. Sorumluluklar | kadar bazı noktalara özellikle dikkat etmeni 21 Haziran tarihine kadar İkizler burcunda otorite konumunda bulunan kişiler tarafından | gerektiğinin işaret eder. Gerçek kimliğinizi d seyrini sürdürecek Güneş ise, sizler baskıyla uygulanmaya çalışılabilir. Başardığınız | dünyadan soyutlamadan girişimde bulunmay için ilişkinizi tekrar gözden geçirmeniz, zaman sizi hayat ödüllendirebilir. Bu seyri | çalışacağınız konuları mercek altına almalı, | aranızdaki dengeyi sağlayarak, sağlıklı bir olumlu anlamda geçirmek için mutlaka ciddiyet | uzun süredir üstünde durduğunuz proje, plan | sekilde beraberliğinizi sürdürmeniz adına ve olgunlukla görevlerinizi kabul etmeli, kendi | ve fikirlerinizi karşınıza uygun bir fırsat çıkıyorsa | etkilidir. Sadece iletişimsel olarak belki 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hayatınızı kendiniz kazanmalı ve kimseden | değerlendirmelisiniz. Yeni teklif veya olanakları | gecikmeler oluşabilir, önünüze gelen harika destek görmeseniz de en başta kendinize olan | ise uygulama altına almadan önce iyidüşünmeli | bir fırsatı geri çevirmeniz anlamına gelmez sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. ve gerçekliği hususunda emin olmalısınız. önyargılı olmadan çabuk davranmalısınız. 


OĞLAK KOVA BALIK 


Sevgili Oğlak Burcu, Venüs'ün son derece duyarlı, | Sevgili Kova Burçları, 13 Haziran İkizler | Bu ay enerjiler uyum, paylaşım, sevgi alış duygusal, eskiye önem veren etkisi, partnerinizin | burcundaki Yeniay, basta ask hayatın verisi konularında yakın çevrenizle olan de ilişkinize olan bakış açısının göstergesidir. Eğer | olmak üzere tiyatro, gösteri dünyası, eğlenc bağlantınızı olumlu yönde etkileyicidir. Ayrıca uzun yıllardır temeli sağlam olan bir beraberliğiniz | hayatınız, kendinizi sosyal hayatın içinde güç aşk adına karar verirken, sevgi, saygı ve güven varsa, her sekilde bunca zaman ayakta kalabilmiş | bir sekilde ifade edebilmeniz adına gözde üçlüsü içinde hareket edersiniz. Bu dönemde ise biliniz ki kadersel bir durum söz konusudur. | geçireceğiniz, yaratıcı gücünüzün ortay yanılmanız, birileri yüzünden duygusal yaralar Ay sonunda burcunuzdaki Dolunay etkisi ile | çıkması adına düzenlemelerde bulunacağın almanız, kendinizi (mutsuz hissetmeniz sizin duygularınızın daha fazla farkına varacak | bir dönemdir. Bu süreçte ask hayatınız mümkün değildir. Duygularınızı bir oya gibi olan partneriniz kafasının içinde beraberliğinizi | ilgili konularda etkili olacak Venüs ve Uranü işleyeceğiniz bu Yeniay ve Uranüs etkisi değerlendirmeye başlayabilir. Aranızdaki empati | gezegeninden yararlanırken, birlikte olduğunuz | döneminde, aşkın teninizdeki yansıması, size oldukça güçlüdür. Burada yapılması gereken | kişiyi Merkür'ün algılama gücü veren etkisi | ayrıbir canlılık, yasama sevinci ve fiziksel açıdan sizin biraz daha sıcakkanlı davranmanız ve baskı | sayesinde çok dahaiyi tanıyabilecek, kendinizce | taze bir görünüm sunabilir, İşte bütün bu güçlü kurmadan ona kendisini ifade etmesi için Şans | yapacağınız düzenlemeler sonucunda daha | enerjiler altında aşk yüreğinizde alevlenirken, tanımanızdır. Bu ay Dolunay ve Üranüsetkisiyarım | sağlıklı bir aşk yasamak için yeni kararlar | askı yüreğinizde ihtirasla sarıp sarmalarken kalan tüm işlerin bitirilmesi, yeni planlamaların | alacaksınız. (o Yeniay sonrası haberleşme, | yüzünüzdeki o tatlı gülümseyiş etrafa iyi yapılması, organize işlerin yoluna koyulması, | birbirinizin fikirlerinden yararlanılması adına | yansıyacak ve sizi cezbedici kılacak. İlişkimiz, birlikte çalıştığınız insanlarla sorunların sona | herşeyin gözden geçirildiği zamanlardır. Bu | parasal konular ve hayata bakış açımız ermesi, yakın insan ilişkilerinde hizmet olgusu | sürede yapacağınız düzenlemeler, aranızdaki | önyargıyla değil, belli bir sistem çerçevesinde içinde hareket edilmesi adına sizi destekleyicidir. iletişimin kuvvetlenmesine neden olabilir. düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 
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KÜLTÜR SANAT 


GÜLŞAH YILMAZ 


KÜLTÜR SANAT EDİTÖRÜ 


BABA... 


Kelime anlamından çok daha derin, çok daha kutsal, çok daha büyük bir kelime “Baba. 
Bazen bir kahraman, bazen bir idol, bazen de korunak, sığınak. Böyle hissedemedim, böyle kocaman bir anlamı olmadı hiç o kelimenin benim yüreğimde ama yine de keşke, bir yerde 

nefes aldığını bilseydim diyorum çoğu zaman. 


Sizin halâ imkânınız varsa, sonrasında keşke dememek için gidip sıkı sıkı sarılın babanıza.. 


Tüm babalarımızın babalar gününüz kutlu olsun... 


KUŞLAR YASINA GİDER 
Hasan Ali TOPTAŞ 


Denizli doğumlu olan Hasan Ali Toptaş'ın kendi yöresinin diliyle kaleme aldığı bu romanı, bir baba-oğul ilişkisini çok sade bir dille anlatıyor. 


Uzun yıllar tır şoförlüğü yapan baba geçirdiği bir trafik kazası sonrasında tek bacağını kaybeder ve protez bacak taktırmak için Ankara'daki oğlunun yanına tedaviye gelir ve hikâye burada başlar. 
Büyük şehrin vurdumduymazlığı, kimi zaman yüreğimizi sızlatırken kimi zaman da olayları kendi açımızdan da sorgulamamızı sağlıyor. 


Babasına olan özlemini belki de en güzel bu cümleyle anlatıyor yazar: “Zaten o yıllarda burnumuzun ucunda gezinen bir mazot kokusuydu babam, kulağımızda çınlayan uzak bir motor sesiydi ve az evvel dediğim gibi, gitti mi gelmek bilmezdi bir türlü" 


Romanın kurgusu, dili, anlatımı o kadar naif ve o kadar bizdenki, kendinizi evinizin balkonunda buluyorsunuz. Birde babayla iletişimi sizinle aynı oldu mu, sanki kendi hikâyenizi başkası yazmış gibi hissediyorsunuz.. 


Kuşlar Yasına Gider 


“7 Tin 


va e. 


a Harper Lce 
“Bülbülü Öldürmek* 


BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK 
Mayer E 


Çocuklarını annesiz büyüten bir baba ve aynı zamanda Şartlar ne olursa olsun kendi doğrusundan asla vazgeçmeyen bir avukat... 


1930'lu yıllarda küçük bir kasabada iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Atticus çocuklarına anne şefkatini vermeye çalışırken, bir yandan da onların bildiği en doğru yolda yürümeleri için elinden geleni yapar. Fakat siyahi bir adamın işlemediği bir suç yüzünden yargılanması ve Atticus'un onu savunmak istemesi bir anda 


hayatlarını alt üst eder. Yazarın anlatıcı olarak seçtiği, evin en küçüğü Scout, hikâyeye hem renk hem de hüzün katıyor. Bir çocuğun gözüyle siyaset, renk, dil, din ne kadar karmaşık, ne kadar içinden çıkılmazsa, Scout'ta o kadar işin içinden çıkamıyor ve kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman güldüren diyaloglarla okuyucu kendine bağlıyor. 


Bülbül'ü Öldürmek 1960'da yayınlandığından bu yana Pulitzer Odülü'de dâhil olmak üzere birçok saygın ödülün sahibi olmuştur. 


BATAKLIK 
Pekcan TÜRKEŞ 


Pekcan Türkeş, çocuklarımızın ve gençlerimizin tiyatro bilincini geliştirmek ve geleceğin ortaya Oo çıkarmak Oo amacıyla oyunda alkolik bir babanın uyuşturucuya arkadaşları nedeniyle başlayan kızı ve onu uyuşturucu bataklığından kurtarmaya çalışan arkadaşları konu ediliyor. 


tiyatrocularını 
“BATAKLIK” adlı 


Bizim Kitaplar'dan çıkan bu oyunda Pekcan 
Türkeş; bir yandan uyuşturucuya alışmanın nasıl ve nedenlerini açıklarken bir yandan da zararlarını 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vermekle kalmamış. İnsana olan inancını ortaya koymuş. İnsan güçlüdür, iradesi sayesinde her türlü madde bağımlılığından kurtulur iletisini güçlü bir şekilde vermektedir. Pekcan Türkeş'in “Bataklık adlı çocuk oyunu madde bağımlılığının zararları ve buna karşı mücadele edilme konusunda çocuklarımız için yazılmış önemli yapıtlardan biridir. 


Pekcan Türkeş, Bataklık (çocuk Oyunu), Bizim Kitaplar, 2009-Istanbul 


MASSIVE ATTACK 


25 Haziran'da Zorlu PSM'de 


Sadece kendi jenerasyonun değil, müzik tarihinin en etkili oluşumlarından biri olan, trip-hop denilince akla gelen ilk isim Massive Attack Mercedes-Benz ana sponsorluğuyla 25 Haziran'da Zorlu PSM'de! 
Massive Attack'in geçmişi 1983 yılına İngiltere'nin en büyük DJ kolektiflerinden biri olan Bristol çıkışlı Wild Bunch'a dayanıyor. Diler Andrew "Mushroom" Vowles ve Grant "Daddy G" Marshall, grafiti sanatçısı 3D (Robert del Naja) ile 1987 yılında Massive Attack'i kurdu. İş birlikleri sayesinde Tricky, Jonny Dollar ve Nellee Hooper'ın da fazlasıyla dâhil olduğu topluluk, 


ilk parçaları Daydreaming'i 1990 yılında yayınladı. 
Daydreaming'i tüm zamanların en iyi şarkılarından biri olarak kabul edilen (NME) “Unfinished Sympathy” ve "Safe From Harm”" izledi. Hip-hop ritimlerinin, duygusal melodilerin, dub seslerinin karanlık, tutkulu ve sinematik bir birleşimi olarak yorumlanabilecek Massive Attack'in müziğinden ilham alan sanatçılar arasında Portishead, Beth Orton, Radiohead ve 
TV on the Radio da var. Bir türün yaratıcısı, efsane oluşum Massive Attack 25 Haziran'da Zorlu PSM'de! 
Bu konseri kaçırmayın! 


WIZ KHALIFA j 
4 Temmuz'da ilk kez Istanbul'da! 


Rap müziğin dünyaca ünlü ismi Wiz Khalifa 4 
Temmuz'da ilk kez İstanbul'da! İlk albümü Show and Prove'u 2006 yılında çıkaran ve kısa süre içerisinde rap müziğin zirve isimleri arasına yükselmeyi başaran Cameron Jibril Thomaz, sahne adıyla Wiz Khalifa, 4 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta! “Black and Yellow", “Young, Wild & Free", "We Dem Boyz" “Roll Up” gibi onlarca liste başı şarkı ile başarısını katlayan; Furios 7 filmi için Charlie Puth ile birlikte yayınladığı ve 26 farklı ülkede 12 hafta boyunca liste 


am 


başı kalmayı başardığı “See You Again" adlı şarkısıyla 


yalnızca Youlube'da 3,5 milyara yakın dinlenen ve bu başarısını Grammy ve Golden Globe adaylıklarıyla taçlandıran Wiz Khalifa, ilk Türkiye performansını sunmaya hazırlanıyor! Yalnızca kendi hit şarkıları ile değil, aynı zamanda Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Snoop Dogg, will.i.am, Imagine Dragons, 
Miley Cyrus gibi dünya starlarıyla birlikte yayınladığı çalışmalarla bir fenomen haline gelen dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Wiz Khalifa'nın 4 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ilk Türkiye performansına davetlisiniz! 


SHAKIRA 


11 Temmuz'da Vodafone Park'ta... 


BKM organizasyonuyla 11 Temmuz 2018'de yeniden İstanbul'da sahne alacak. Dünya turnesi 
“EL DORADO" kapsamında İstanbul'a gelecek olan Shakira, uzun bir aradan sonra ülkemizde konser vermeye gelen ilk dünya starı olacak! "Waka Waka", "Whenever Wherever”, “Loca" gibi hitleri ile müzik listelerinde her zaman yer bulan, 2017'de çıkardığı 
11. albümü “Eİ Dorado" ile inanılmaz bir başarıya ulaşan oKolombiya'lı superstar, son albümün yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşmıştı. “Me 


Enamor&" ve “Chantaje” (feat. Malumal parçaları aynı anda Billboard'un "Hot Latin Songs" listesinde ilk 5'e girmeyi başarırken, “Chanteje" aynı zamanda Youtube'da 2 milyardan fazla izlenerek Latin müzik tarihinin en çok izlenen video klibi ünvanının da sahibi oldu. 3 Haziran 2018 tarihinde start alacak olan 6. Dünya Turnesi Live Nation tarafından gerçekleştirilen ve BKM organizasyonu ile 11 yıl sonra yeniden İstanbul Vodafone Park'ta sahne alacak olan Shakira, büyüleyici sahne performansı ile bu Yaz'ı unutulmaz kılacak. 


SIDNEY'DEN YENI ZELANDA 
RADIANCE OF THE SEAS (11 gün) 


11.12.2018 


Destinasyon 


Picton 
Wellington 

Akaroa 

Dunedin - Yeni Zelanda 


Cruise&Travel, destinasyon önerileri ile ilgili bilgileri şirketlerin kaynaklarından edinmektedir. Destinasyonda yapılacak değişikliklerden 


AVUSTRALYA & YENİ ZELANDA 
MAJESTIC PRINCESS (17 gün) 


07.10.2018 


Destinasyon 

Dubai — Sydney 

Sydney 

Sydney 

Denizde Seyir 
Melbourne 

Denizde Seyir 

Hobart - Tazmanya 
Denizde Seyir 

Fiordland Milli Park'tan seyir halinde geçiş 
Port Chalmers - Dunedin 
Akaroa - Christchurch 
Wellington 

Napier 

Tauranga - Rotorua 
Auckland 

Auckland — Dubai 


sorumlu değildir, detaylı bilgi için şirketin kendisi ile görüşülmesini öneririz. 


120 www.cruiseandtravel.com.ir 


AVUSTRALYA & YENI ZELANDA 
OVATION OF THE SEAS (11 gün) 


12.12.2018 


Destinasyon 


ZE 3 


Milford Sound & Dusky Sound 
Dunedin - Yeni Zelanda 
Wellington 
Napier 
Picton 

eni zda Sa 


bir dünya kurduk! A 


35 Sılda 35. 000 'den fazla konut üretmiş olan Ağaoğlu çatısı alta, 
 500.000'den fazla kişiye, 50.000'den fazla sosyal medya kullanıcısına ve MyClub Now Dergisi ile 300.000'den fazla kişiye erişiyoruz. 


Siz de yerinizi alın! 


Od“ ii 

N N ye | ll | i | | | ii 

R , , M3 Ian 
MycClub'World MycClub'Bahçelievler minesi eler 


02166871414 0212 505 8000 www.myclub.com 


SPOTIFY oOGPN rrceBooxk INSTAGRAM TWİTTER 
/Myclub, Fitness /MyClub, Fitness (O) /MycClub, Fitness 4 /MycClub, Fitness 


(Ayatlasglobal 


AIRLINES 


ANIN HER YERİNDEN 
GÖRÜLEBİLEN BAŞARI. 


Atlasglobal, yolcularına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle Skytrax değerlendirmesinden 4 yıldız aldı. 


ATLASGLB.COM | 0850 2220000 


